DE EX-KRIJGSGEVANGENEN IN jJAPAN

door de commandanten onmiddellijk rekening gehouden met het feit
van de capitulatie maar in andere moest de dwangarbeid nog wel een
week voortgezet worden en werden de schamele rantsoenen niet ver-
hoogd. Overal waar zij daar de gelegenheid toe hadden, begonnen de
krijgsgevangenen met zich de voorraden toe te eigenen die bij de kampen
lagen, maar sommigen trokken nabije buurten in en namen alles in beslag
wat van hun gading was. Nog anderen bestegen de treinen en lieten zich
naar hotels vervoeren waar zij voorlopig hun intrek namen, een-en-ander
zonder betaling.

Het afwerpen van relief~goederen begon inderdaad op de 25ste — boven
de meeste kampen verschenen nadien om de drie dagen Amerikaanse
bommenwerpers, waaruit aan parachutes (bij de kampen waarvan bekend
was dat er zich Nederlanders bevonden, werden rode, witte, blauwe en
oranje parachutes gebruikt) grote voorraden daalden — soms waren de
pakken te zwaar, braken de touwen en werd schade aangericht of werden
zelfs personen gedood. Ook werden pamfletten afgeworpen (de Neder-
landse in een onbeholpen taaltje gesteld') waarin aan de bevrijde krijgs-
gevangenen werd gezegd dat het enkele weken kon duren eer zij zouden
worden afgevoerd en hun vooral werd aangeraden niet te veel te eten.
Dat was veelal aan dovemansoren gepraat. ‘Alle dwang en onderdruk-
king’, aldus een Nederlander over de situatie begin september,

‘is geéindigd met als tegenreactie een totaal gebrek aan discipline . . . Ik leef nu
in een kamertje van drie bij drie met vier man, geschikte kerels. We doen alles
samen. Hebben een paar weken geleden een potkachel en een braadpan gerequi-
reerd, gaan iedere dag fourageren. Kippen, eenden, konijnen, meel, olie, eieren
enz. We eisen eenvoudig op of betalen met sigaretten en oude kleren. De halve
dag zitten we te bakken en te braden! We overeten onszelf, hebben zes maaltijden
per dag en kauwen er tussendoor chocolade en ander snoepgoed. Het hek is van
de dam, de uitgehongerde bende eet zich zat. Eten kan je het niet noemen.
Ongelooflijk zoveel als ik kan eten.”?

Voor de afvoer van de meeste krijgsgevangenen werd gebruik gemaakt
van de haven van Nagasaki. ‘Dat was’, aldus de zojuist aangehaalde
Nederlander,

! Wij citeren de eerste regels: ‘De Japanse gouvernement heeft zichzelf overgegeven.
Jullie willen zo spoedig mogelijk worden uitgeleverd door de Geallieerde natien.’
(aangehaald in J. C. Hamel: Soldatendominee (1948), p. 24s) * J. van Doggenaar:
‘Oorlogs- en andere herinneringen’, p. 16 (IC, 81 328).
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