NA JAPANS CAPITULATIE

‘grandioos! Belast en beladen met de prachtigste uitrusting, zoals een lange
overjas, zijden khaki officiersshirts, sigaretten, chocolade enz. enz., reden wij in
1ste en 2de klasse wagons van Noord-Kioesjoe naar Nagasaki in het zuiden.
Onderweg gooiden wij bij de stations de Japanse kindertjes snoepjes toe.

Van Nagasaki was vrijwel niets meer te zien. De atoombom had de stad
eenvoudig verpulverd. Bij binnenrijden werden wij verwelkomd door een
muziekkorps en deelden verpleegsters van een enorm hospitaalschip bekers met
cacao en koffie uit.

In de muur van een hal was een grote opening. Wij moesten ons geheel
ontkleden en moesten alle pas verworven mooie nieuwe kleding door die
opening gooien. Toen wij protesteerden en zeiden: ‘But it is brand new’, kregen
wij ten antwoord: ‘Never mind, throw it away, we have plenty, we don’t want those
Japanese lice on board of our ships!’ Onze personal belongingsals bril, ring e.d. mochten
wij in een klein linnen zakje doen. Vervolgens moesten wij naakt een gang
inwandelen met warm-water douches. Onder toezicht van mariniers moesten wij
ons inzepen met ontsmettende zeep, afdrogen, waarna bespoten met DDT' of
iets dergelijks. Onze weg naakt vervolgend, werden wij opgewacht door artsen,
die vroegen: ‘Any complaints?” Er bleven bij drukken wel kuiltjes in mijn been
staan (beri-beri ), maar toen ik zei dat ik spoedigst naar huis wilde, liet hij mij
gaan. Beviel de arts iets niet, dan werd je prompt door hospitaalsoldaten op een
brancard gelegd en naar het enorme hospitaalschip gedragen. Vervolgens werden
wij aangekleed. Langs lange toonbanken schuivend, kreeg je maar te horen: ‘What
size, what size?’ en stapelden zich uitrustingen op plus een plunjezak. Weer
aangekleed passeerden wij lange tafels, waar wij van alles konden krijgen, bijv.
postpapier, vulpennen, tandenborstels, scheergerei, enz. enz. Teveel om op te
noemen, tot een zakbijbeltje en speelkaarten toe. Aan tafeltjes zaten een officier
en een schrijver die alles noteerde, als landaard, stamboeknummer, rang, waar-
vandaan gekomen, enz. en werden wij naar een van de vele schepen verwezen.”

Over het algemeen moesten de bevrijde krijgsgevangenen bij hun
registratie ook gegevens verschaffen over Japanse oorlogsmisdaden
— trouwens, in verscheidene kampen waren onmiddellijk na Japans
capitulatie al strafmaatregelen getroffen tegen Japanse commandanten en
opzichters die zich naar het oordeel der gevangenen ernstig hadden
misdragen.

Ongeveer achtduizend Nederlanders en Indische Nederlanders waren
als krijgsgevangenen in Japan gearriveerd en van hen waren daar bijna
achthonderd bezweken — bevrijd werden er dus ruim twee-en-zeventig-
honderd. Zij werden geconcentreerd op Luzon in de Philippijnen, waar

' Een middel tot verdelging van luizen. 2 J. van Doggenaar: ‘Oorlogs- en andere
herinneringen’, p. 18—19 (IC, 81 328).
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