
DE EX-KRIJGSGEVANGENEN IN JAPAN

zij in door de Amerikanen verlaten militaire karnpen werden onderge-
bracht. Was dit vrijheid? Neen, van krijgsgevangene was men, zo heette
het, 'vredesgevangene' geworden. 'Van gelijkheid met de Amerikaanse
'kameraden' was', aldus later Vromans, in wiens kamp zich ca. vijftien-
honderd marinemannen bevonden,

'geen sprake ... Er is iets voor een zekere quarantaine te zeggen maar plagerijen
zijn onnodig, bijvoorbeeld weigering aan Nederlandse officieren om hun rang-
onderscheidingstekens te dragen; het afsnauwen met' make it snappy' en dergelijke
door Amerikaanse sergeants van groepen Nederlandse hoofdofficieren die in een
rijtje waren gezet om hun etensbakje te halen; redevoeringen door jongelui van
'social relations' die de arme ex-krijgsgevangenen nu eens duidelijk zouden maken
dat zij 'er niets meer van wisten'; onnodige beperking van de bewegingsvrijheid;
verhindering van contact tussen officieren en eigen minderen; volstrekt gemis
aan contact tussen Amerikaanse en Nederlandse officieren; het verspreiden in het
kamp van een krantje, dat daar samengesteld werd door Amerikanen, waarin de
Nederlanders uitgemaakt werden voor afschuwelijke, uitbuitende, kolonialisten
(dit werd zo erg dat we de redacteur een pak slaag beloofden: machteloze woede!).
Verder eindeloos in de rij staan en papieren invullen. Eén daarvan (een Neder-
lands overigens!) was zo stom gesteld dat de matrozen zeiden: 'Er staat: 'Zijt gij
overleden? Zo neen waarom niet?"

Daartegenover stond snoep en eten en bioscoop ad nauseam. De medische
verzorging was wel ruw doch goed."

De gezondheidstoestand van de meeste ex-krijgsgevangenen was re-
delijk goed - dat bevorderde dat zij weer aan de slag wilden gaan, d.w.z.
naar Indië terugkeren (velen hoopten daar hun gezinnen terug te vinden)
en een militaire taak ter hand nemen. Begin oktober (hier en elders zullen
wij deze in het algemeen voor dit deel geldende eindtermijn ietwat
overschrijden) werden in de verblijfskampen enkele Knil-bataljons en
een marinebataljon gevormd. Er waren wapens: karabijnen met munitie
die door het Nederlands-Indisch gouvernement tegen betaling uit de
Amerikaanse legervoorraden waren overgenomen, maar er kwam een
kink in de kabel doordat de Amerikaanse autoriteiten, op aandrang van
de Philippijnse die de Republiek Indonesië wensten te beschermen,
weigerden die wapens ter beschikking te stellen. Noodgedwongen ging
men tot ongewapend exerceren over - het was hoogst frustrerend en
stimuleerde de wens om zo spoedig mogelijk Luzon te kunnen verlaten.
Mountbatten had inmiddels beslist dat Nederlandse militaire formaties

, A. G. Vromans: 'Notities bij Enq., dl. VIII', p. 177.


