
NA JAPANS CAPITULATIE

niet tot Java zouden worden toegelaten - slechts een groep medici kreeg
verlof, van Luzon naar Batavia te gaan. Daarheen vertrok ook een groep
hoofdofficieren van de marine die elandestien aan boord van een mo-
torschip van de KPM was gekomen. Het marinebataljon vertrok (wij
weten niet met welk schip) naar Makassar en de ex-krijgsgevangenen van
het Knil werden aan boord van twee Britse vliegkampschepen naar
Balikpapan gebracht, waar voor hun komst generlei voorbereidingen
waren getroffen - zij werden er in tentenkampen van het Australische
leger gehuisvest.

Verder kwamen zij voorlopig niet.

*

Voordat wij nu beschrijven hoe de 'bevrijding' (wij plaatsen het begrip
tussen aanhalingstekens) van de krijgsgevangenen en geïnterneerden in
Mountbattens gezagsgebied in haar werk ging, dienen wij aandacht te
besteden aan de speciale militaire organisatie voor hulpverlening aan
beide groepen, welke begin augustus '45 door de Supremo was opgericht,
ressorterend onder het hoofdkwartier van Allied Land Farces South-East
Asia, oftewel Aljsea: wij bedoelen de Organization for Recovery of Allied
Prisoners-of-War and Internees, meestal 'de Rapwi' geheten. Onder 'Reco-
very' werd verstaan: het localiseren van krijgsgevangenen en geïnterneer-
den (lang niet al hun kampen waren bekend en de schattingen van de
aantallen gedetineerden waren vooral met betrekking tot Nederlands-
Indië te laag), het uitreiken van hulpgoederen, het treffen van de eerste
medische voorzieningen en het transport naar punten van waaruit de
betrokkenen, voorzover zij dat wensten, naar hun moederland konden
worden teruggebracht. Dit alles werd het werk van de Z.g.Rapu/i-teams.

Mountbatten achtte het niet verantwoord.jdie teams onmiddellijk na
de Japanse capitulatie in te zetten: hij was er niet zeker van dat de Japanse
kampstaven of andere gewapende Japanners die in de buurt zouden zijn,
al wisten dat Japan zich had overgegeven - evenmin was hij er zeker van
dat zij, als zij dat wèl wisten, de wapens zouden neerleggen. Hij gaf
derhalve opdracht, boven en bij de kampen eerst strooibiljetten uit te
werpen zowel in het Japans als in de talen der krijgsgevangenen en
geïnterneerden. Die talen waren er vele en wat het Japans betreft: er
waren in het op dat moment voor Mountbatten toegankelijke gebied
maar twee drukkerijen, een in Colombo, een in Calcutta, die drukwerk
in het Japans konden vervaardigen.


