
NA JAPANS CAPITULATIE

kaart XI op pag. 534), en die nu Rapu/i-parties waren geworden, werden
nieuwe krachten toegevoegd. De party van Sisselaar werd met twee, die
van Lodge met vijf man versterkt en bovendien werden nieuwe parties
gedropt: op 25 augustus bij Medan een party van vijf personen, gecom-
mandeerd door de luitenant-ter-zee eerste klasse C. A. M. Brondgeest,
op 2 september bij Medan een party onder leiding van Major G. F. jacobs,
een Zuidafrikaan, en op 5 september, nadat jacobs vernomen had waar
de krijgsgevangenen zich bevonden, parties bij Padang en Bangkinang aan
Sumatra's Westkust en bij Palembang en Loeboeklinggau in het zuiden.
Al die parties hadden marconisten en zenders bij zich voor hun contact
met het Rapwi-hoofdkwartier op Ceylon - berichten uit Noord-Sumatra
werden evenwel al ontvangen voordat er de party van Brondgeest arri-
veerde; daarvoor hadden de parties van Lefrandt, Sisselaar en Lodge
gezorgd. Van Java daarentegen kwamen de eerste berichten pas later
binnen; daar werd nl. de eerste Rapu/i-party pas op 8 september gedropt
(op het vliegveld van Batavia), anders gezegd: ruim drie weken na het
bericht van japans capitulatie.

Hoe onzeker in de beginfase de situatie op Sumatra was, kan het best
duidelijk worden gemaakt aan de hand van het relaas van Brondgeest.

H~ begon met zich zes dagen schuil te houden. Op 3I augustus kreeg
hij opdracht, naar het aardoliecentrum Pangkalan Brandan te gaan. H~
zakte met twee prauwen de rivier af waaraan zich zijn bivak had bevon-
den, en zocht op enkele kilometers van Pangkalan Brandan de plaatselijke
Sultan op. 'Deze', aldus Brondgeest in het verslag van zijn missie', 'was
uiterst verbaasd plotseling vijf tot de tanden gewapende blankeri' (één
van de vijf was overigens een Chinees, een ander een Indonesiër) 'met
de Nederlandse kleuren op hun hoed voor zich te zien staan. H~ wist
niet beter of de oorlog was nog in volle gang en ik kon hem niet van
het tegendeelovertuigen.' Op verzoek van Brondgeest stelde de Sultan
zich telefonisch in verbinding met de commandant van het japanse
garnizoen in Pangkalan Brandan. Na vier uur wachten verschenen drie
auto's vol japanse militairen, van wie slechts enkelen gebroken Indone-
sisch spraken - 'de eonversatie vlotte niet erg. Z~ waren niet bepaald
onbeschoft maar hooghartig en afgemeten.' Brondgeest en de zijnen
werden naar Pangkalan Brandan meegenomen, waar zij voor het kantoor
van de Kenpeitai uitstapten. 'Ook hier bleek men niet te weten dat een
wapenstilstand gesloten was' - wij menen dat de japanners maar deden

1 C. A. M. Brondgeest: 'De operatie Status' (Enq., dl. VIII b, p. 126 en volg.).
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