
DE 'RAPWI-PARTIES' OP SUMATRA

alsof: 'Na drie uur van geladen atmosfeer zei de japanse kapitein dat hij
enige wagens te onzer beschikking zou stellen om ons naar Medan te
transporteren.' Wat de party van Brondgeest daar heeft verricht, zulks in
afwijking van haar Rapwi-taak, komt nog ter sprake.

Vermelding verdient dat geen van de Rapu/i-parties in staat was, on-
middellijk voor afvoer van de krijgsgevangenen en geïnterneerden zorg
te dragen. Mountbatten had transportschepen tot zijn beschikking die in
totaal meer dan vijf-en-negentigduizend passagiers konden vervoeren
(en ook nog zes hospitaalschepen met tezamen plaats voor ruim driedui-
zend patiënten), maar die schepen werden eerst gebruikt voor het over-
brengen van troepen volgens Mountbattens eerder vermeld indelings-
schema. Krijgsgevangenen en geïnterneerden, allen even ongeduldig,
moesten wachten, mede omdat men eerst de nodige dekens, kleding-
stukken en eetgerei aan boord wilde brengen van de schepen welke hen
dienden op te halen. Van Sumatra begon de afvoer van krijgsgevangenen
pas in de tweede helft van september (hij zou maanden in beslag nemen)
- van Rangoon en Singapore was hij toen al in volle gang; daarbij hadden
de Britse, Australische en Amerikaanse krijgsgevangenen prioriteit ge-
kregen.

Wij voegen hieraan nog toe dat Mountbatten niet alleen Rapu/i-parties
naar Sumatra en java zond maar dat hij ook zijn echtgenote, Lady Edwina,
die als Chief Superintendant van de Nursing Division van de St. [ohn's
Ambulance Brigade hoofd was van voor de strijdkrachten werkzame Britse
verpleegsters, in de gelegenheid stelde, met een vliegtuig inspectiebe-
zoeken te brengen aan de voornaamste bevrijde karnpen ('wij kijken',
schreef een krijgsgevangene, 'onze ogen naar haar uit") - kwam zij op
Ceylon of in Singapore terug, dan bracht zij aan Mountbatten, op wie zij
veel invloed had, verslag uit.

*

In enkele krijgsgevangenen- en geïnterneerdenkampen op Sumatra wer-
den kort na japans capitulatie de rantsoenen plotseling verhoogd, maar
dat die capitulatie een feit was, werd door de Japanners nergens vóór de
zzste meegedeeld en van die dag is ons dat feit slechts met betrekking
tot één kamp bekend: het krijgsgevangenenkamp in Palembang. Hier
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