
'VREDE! VREDE! HET IS VREDE!'

opgericht. Het was nu droog geworden. Men had voor deze gelegenheid een
bloesje aangetrokken en het kamp verzamelde zich rondom de mast. Toen de
driekleur onder grote bewogenheid de top had bereikt, riep iemand 'Leve de
koningin!' En het kamp, wanordelijk aangetreden, antwoordde met drie afgebe-
ten hoera's. Opnieuw sprong de ontroering me heftig naar de keel en opnieuw
liep iedereen doelloos door elkaar heen, handen schuddend, huilend en omhel-
zend."

De volgende dag al stroomden talrijke Chinezen en Indonesiërs naar
het kamp om er, sommigen in tranen, levensmiddelen aan de deerlijk
vermagerde krijgsgevangenen uit te reiken.

Hetzelfde verschijnsel deed zich in Aik Pamienke voor, waar de eerste
reactie op het bericht dat Japan had gecapituleerd, 'opvallend kalm' was
('geen gejuich, alleen gesnik')."

'Vrede!!! Vrede!!! 24 augustus Vrede!!! Ik kan haast niet', schreef
T. van Eyk-van Velsen in haar dagboek,

'ik kan het haast niet opschrijven, het is eindelijk vrede, de oorlog is afgelopen.
Ik ben lam geslagen en kan het haast niet geloven. Een uur geleden is het
kamphoofd ons de vrede bekend komen maken. Iedereen in de war, huilt, lacht
en we zijn nerveus. Opeens zie je overaloranje dragen en hangen. Waar het
vandaan komt, snap je niet. Het Wilhelmus werd gezongen. Ik kan haast niet
meer. Juichen kan ik niet, loop als verdwaasd langs het prikkeldraad en een zuster
neemt mij bij de arm en zegt dat de oorlog voorbij is. Ik schrijf dit we], maar
begrijp het nog niet goed. Ik juich nog niet, eerst weten of mij n man nog in leven
is en wanneer zal ik dat horen ?'3

Sommigen kregen onmiddellijk zekerheid: één dag later konden va-
ders, uit Siringoringo afkomstig, met ontroering hun vrouwen kinderen
weer in de armen sluiten. Hier ook kwam Sisselaar op de 27ste of 28ste
meedelen dat men voorlopig in het kamp moest blijven, 'in verband met
onze veiligheid', vernam een der uit Siringoringo aangekomen mannen
('binnenkort zullen Britse troepen landen en dan zullen we verder horen
wat er gaat gebeuren').' Met diezelfde mededelingen ging Sisselaar naar
Siringoringo - 'breed lachend', aldus Leffelaar, 'kwam hij binnen, links
en rechts handen gevend. Maar onder zijn bravour ging een ontroering
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