
NA JAPANS CAPITULATIE

een Nederlandse sergeant, een Chinees en twee Australische marconisten
bestaande partyals eerste in opdracht van het RapUli-hoofdkwartier op
zoek ging naar volledige gegevens. Na Sisselaar bezocht ook hij Sirin-
goringo en Aik Pamienke - vervolgens slaagde hij er in, van de Japanners
in Medan een klein vliegtuig los te krijgen dat hem naar het Japanse
hoofdkwartier in Fort de Kock bracht. Daar liet de Japanse opperbevel-
hebber op Sumatra, luitenant-generaal Moritako Tanabe, twee flesjes
coca-cola aanrukken ('de laatste twee flesjes op het eiland', zei hij, 'voor
een bijzondere gelegenheid bewaard") om op het einde van de oorlog
te klinken. Hier kreeg Jacobs een volledig overzicht van de ligging van
alle krijgsgevangenen- en interneringskampen op Sumatra en van de
aantallen gevangenen die er zich volgens de japanse adrninistratie be-
vonden. Alle gegevens seinde hij door naar het Raptlli-hoofdkwartier en
zulks leidde er toe (wij vermeldden dat al) dat bij Padang, Pakanbaroe,
Bangkinang, Palembang en Loeboeklinggau Rapu/i-parties werden afge-
worpen. Het ontging Jacobs niet, dat op Sumatra sprake was van een
toenemende nationalistische agitatie - hij achtte de situatie waarbij de
krijgsgevangenen en geïnterneerden zich in ver van elkaar verwijderde,
nogal geïsoleerde oorden bevonden, riskant en zette door dat zij in drie
plaatsen werden geconcentreerd: in Medan (daar vorderde Jacobs een
wat afgelegen stadswijk, die door de Indonesiërs die er woonden, moest
worden ontruimd), Padang en Palembang. Die eencentratie nam enkele
weken in beslag - uit Siringoringo en Aik Pamienke bijvoorbeeld ver-
trokken de eerste groepen pas begin oktober; ten behoeve van de afvoer
van de Britse en Australische krijgsgevangenen verschenen daarentegen
de eerste schepen al in de tweede helft van september. De enige Neder-
landers en Indische Nederlanders die in die fase werden geëvacueerd,
waren enkele honderden zieken die uit de Pakanbaroe-kampen naar
Singapore werden overgebracht.

Dit alles betekende dat nagenoeg alle Nederlanders en Indische N e-
derlanders onder de krijgsgevangenen en geïnterneerden de eerste an-
derhalve maand na Japans capitulatie in de kampen doorbrachten, waar
zij zelf zozeer hadden geleden-en velen hadden zien sterven. Hun situatie
was verbeterd: de druk die van de Japanners uitging, was weggevallen,
de ergste materiële noden waren gelenigd, men kreeg weer nieuws uit
de buitenwereld en vooralook: er kwamen inlichtingen binnen over
diegenen die naar punten elders op Sumatra of die buiten Sumatra waren
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