
MAJOOR JACOBS

afgevoerd. Was dit alles de vrijheid waar men drie-en-een-half jaar lang
naar had uitgezien? Geenszins. De vreugde over het einde van de oorlog
duurde maar kort - nieuwe zorgen dienden zich aan. Bovendien vielover
veler bestaan de zware schaduw van het verdriet over het verlies van
diegenen, met wie men na de oorlog een nieuw leven had willen
opbouwen. In het vrouwen- en kinderkamp Aik Pamienke (hetzelfde zal
ook wel elders zijn gebeurd) werd elke dag op een vast uur bekendge-
maakt, welke mannen aan de Birma-spoorweg waren bezweken. Elke dag
steeg dan de spanning tot een haast ondragelijke hoogte - elke dag werd
de dodenlij st langer.

*

Behalve Japan en Mandsjoerije waren er nog drie gebieden waar zich
louter of bijna uitsluitend krijgsgevangenen bevonden en geen of bijna
geen uit Indië afkomstige geïnterneerden: het eiland Singapore', Thai-
land en Frans-Indo-China. Van de krijgsgevangenen hadden de meesten
moeten zwoegen bij de aanleg van de Birma-spoorweg.

Op het eiland Singapore kregen de krijgsgevangenen, onder hen ca.
tweeduizend Nederlanders, kort na Japans capitulatie meer voedsel uit-
gereikt en hier werden ook de Rode Kruis-pakketten uitgedeeld welke
door de Japanners achtergehouden waren; elke krijgsgevangene kreeg er
o.m. negen Amerikaanse sigaretten uit ('na een paar trekjes is het', aldus
een der bevrijden, 'of ze j e met een hamer op j e kop slaan"), Hier kwamen
voorts op 30 augustus de eerste Britse parachutisten aan: medisch perso-
neel en enkele troepenofficieren. 'Op de j r ste', zo tekende F. B. Nijon
aan,

'valt er van alles uit de lucht, medicamenten,food-supplies. De nieuwaangekomen
parachutisten laten zich niets welgevallen. Onbeleefdheden van de jappen
worden met straffe hand de kop ingedrukt. Luxe-auto's van japanse officieren
worden gerequireerd. Het is werkelijk een machtige vertoning. De japanse
wacht staat met houten geweertjes op post ... Het getij is gekeerd.
Eindelijk!"

I Hier bevond zich een klein aantal geïnterneerden uit Indië: Europeanen die uit de
Riouw-archipel naar Singapore waren gebracht. 2 Th. Min: Dagboek van een krijgs-
gevangene (I979), p. 220. 'F. B. Nijon: Dagboekaantekening, 3I aug. 1945, in zijn
brief d.d. 4 dec. I984·
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