
CELEBES

Ook over Celebes kunnen wij kort zijn.
De vrouwen en kinderen onder de geïnterneerden bleven aanvankelijk

in het kamp Kampili bij Makassar maar de ca. driehonderd mannen en
oudere jongens die zich ver benoorden Makassar in een, in een ravijn
gelegen, somber kamp bevonden, werden na de aankondiging van de
capitulatie (Japanse bewakers stonden er bij te huilen) onder bewaking
naar Makassar gevoerd. 'Als bij toverslag' waren de japanners, aldus later
een der ex-geïnterneerden, 'van vaak wrede, onredelijke bruten en dwa-
zen, dom-vriendelijke mensen' geworden. 'Niemand maakte een fout in
zijn nieuwe rol." De hoogste bestuursambtenaren onder de geïnterneer-
den werden eerst bij de commandant van het japanse garnizoen te
Makassar, vervolgens bij de admiraal die de hoogste gezagsdrager was in
de Grote Oost, te dineren gevraagd.

De krijgsgevangenen in het kamp te Makassar kregen al op de róde
augustus te horen dat de oorlog ten einde was. Zij werden door de
japanners bijeengeroepen die hun meedeelden dat er niet meer gevoch-
ten werd en dat niet meer buiten het kamp gewerkt behoefde te worden.
De japanners, aldus een luitenant van de mariniers, 'waren opeens niet
verschrikkelijk meer, niet wreed en niet bloeddorstig. Het waren lelijke,
kleine, beteuterde mannetjes, meer niet." Daarentegen werden de uit de
Molukken afkomstige krijgsgevangenen die op het eiland Moena ach-
tergebleven waren (zie kaart IV op pag. 61), naar Makassar gevoerd zonder
dat hun iets over japans capitulatie werd meegedeeld - daarvan kregen
zij pas kennis toen zij, de laatsten op 4 september, in Makassar arriveerden.

*

Gaan wij nu naar java, dan willen wij er aan herinneren dat veruit de
meeste krijgsgevangenen van dat eiland afgevoerd waren; omstreeks
vijf-en-dertighonderd waren er achtergebleven (onder wie ca. vijftien-
honderd Nederlanders en Indische Nederlanders), een grote groep in
Bandoeng, een kleine in Batavia. Van japanse zijde werd hun aanvanke-
lijk niets over het einde van de oorlog gezegd maar zij hoorden daar al
van in de nacht van de r yde op de röde, doordat via de verborgen radio's
berichten waren ontvangen. Bij het ochtend-appèl van de rode was aan
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