NA JAPANS CAPITULATIE

de Japanners niets te merken — wel werden de corveeén buiten de kampen
onmiddellijk beéindigd. Pas op de 21ste kregen de krijgsgevangenen
officiéle mededelingen over het einde van de oorlog. In het grootste kamp
te Bandoeng werd toen, aldus later een ex-krijgsgevangene, ‘een drie-
kleur gehesen en schor het Wilhelmus gezongen. De Japanse comman-
dant kwam er op af met een pistool in de hand. Hij haalde de vlag neer
en verscheurde ze. Niemand reageerde’ — de Japanners waren nog de
baas. Ongeveer een week later werden aan de officieren de spaarsaldo’s
keurig uitbetaald: ‘allemaal papiergeld’, zo berichtte ons een officier van
het Knil, ‘zo een schoenendoos vol in omvang; die doos had ik natuurlijk
niet; wel twee handen om de bundels aan te nemen. Ik vernam dat de
berekening nog klopte ook.” Het was ‘een prettige verrassing; een opkik-
kertje dat je best kon gebruiken’ — dat laatste ook daarom omdat van de
Geallieerden niet méér werd gemerkt dan dat er strooibiljetten (van de
Rapwi ) neerkwamen; de daarin voorkomende instructie dat men voor-
lopig in de kampen moest blijven, stemde overeen met wat dienaan-
gaande door Radio Melbourne werd omgeroepen. Nadien werd ook hier
bij de kampen in grote letters de aanduiding PW (Prisoners of War)
aangebracht, welke letters evenwel spoedig de aanduiding heetten te zijn
voor heel andere woorden: ‘Poosje Wachten’. Hoogst irriterend was dat.
Wel was de druk weggevallen en ook was weer correspondentie met
krijgsgevangenen en geinterneerden elders op Java mogelijk, maar dat
laatste deed extra schrijnend gevoelen dat men, al was men dan ‘bevrijd’,
niet kon staan of gaan waar men wenste.

Niet anders was het in de interneringskampen, ten aanzien van welke
de Japanners in de jaren '44 en ’45 bepaalde concentraties hadden uitge-
voerd. Alle kleine vrouwen- en kinderkampen waren opgeheven. De
meeste viouwen en kinderen van Oost- en Midden-Java en sommigen
van West-Java zaten opgesloten in kampen te Semarang, Ambarawa en
Banjoebiroe (zie voor alle plaatsen op Java die wij noemen, kaart III op
de pag’s $8-59), de meeste vrouwen en kinderen van West-Java in
kampen in en bij Batavia. Dan waren de mannen van zestig jaar en ouder
en de jongens van tien jaar en ouder uit de vrouwen- en kinderkampen
gehaald en samen met vele chronische patiénten en ernstig zieken op
Midden-Java in aparte kampen te Ambarawa samengebracht — chronische
patiénten en zwaar zieken op West-Java ook in ziekenkampen bij Batavia.
De meeste mannen en jongens waren evenwel weggehaald van de kust,
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