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waar door de Japanners 'Geallieerde landingen werden verwacht, en
opgesloten in kampen te Bandoeng en Tjirnahi. Daar, in Tjimahi, bevond
zich in een apart kamp, Baros III, de groep van de z.g. prominenten: de
bestuursambtenaren met de rang van assistent-resident of hoger alsmede
andere vooraanstaanden uit de samenleving. Als gevolg van de concen-
traties waren al die karnpen buitensporig vol geraakt. Vervuilde com-
plexen waren het, waar men het miniem-kleine hoekje dat men had
weten te behouden, weer met nieuwgekomenen had moeten delen.
Honger en dorst werd er geleden, goede kleding en goed schoeisel waren
er niet meer en mede door het vrijwel totaal gebrek aan medicamenten
waren de sterftecijfers vooral in '45 angstwekkend hoog opgelopen
- vermoedelijk (preciese cijfers zijn niet bekend) waren ten tijde van
Japans capitulatie nog ca. twee-en-twintigduizend mannen, ca. drie-en-
twintigduizend vrouwen en ca. twee-en-twintigduizend kinderen in
leven. Men moest ook, naast de in veelopzichten zware arbeid die voor
de instandhouding van de kampen verricht moest worden, werken voor
de Japanners: in de vrouwen- en kinderkampen binnen de kampomhei-
ning, de kawat (o.m. allerlei geestdodend naaiwerk), in de mannenkam-
pen ook wel daarbuiten; mannen uit de karnpen te Bandoeng en Tjimahi
moesten bijvoorbeeld van beginjuli '45 af op de Bandoengse hoogvlakte
(dáár wilden de Japanners hun laatste verzet bieden) een nieuwe spoorlijn
aanleggen.

In al die interneringskampen nu werd op de r yde augustus en de
eerstvolgende dagen door de Japanners niets gezegd over de capitulatie
van hun land, wel deden al op de 1yde geruchten de ronde dat de oorlog
afgelopen was. Trouwens, in vele karnpen werden spoedig na de r yde
opeens de rantsoenen verhoogd en in sommige ook kleding en dekens
uitgereikt. Op de rçde werd daarbij in het grootste mannen-internerings-
kamp te Bandoeng namens de Japanse kampcommandant door de kamp-
leiding meegedeeld: 'De oorlog is ten einde, wij zijn nu geen vijanden
meer' - de geïnterneerden mochten op de zoste samenkomen teneinde
door het zingen van het Wilhelmus hun bevrijding te vieren; het volks-
lied mocht echter niet te luid worden gezongen, teneinde, aldus de
kampleiding, 'de Japanse militairen niet te irriteren." Er waren, schreef
een der geïnterneerden, Rudy Verheem,

'geen tranen, geen betogingen, de vreugde was dof, gereserveerd. Er heerste
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