
NA JAPANS CAPITULATIE

apathie en angst voor wat te wachten stond ... Alles was te kapot, te veel
veranderd ... Hier en daar een klank over opbouw, maar dit waren slechts enkele
stemmen in deze chaos. Door elkaar geworpen was alles en iedereen, de meesten
waren honderden, duizenden mijlen ver van hun woonplaats, bezit was er niet
meer. En dan de doden, wie leefde nog en waar?"

Op 2I augustus werd, zoals eerder vermeld, op java door het japans
militair bestuur officieel bekendgemaakt dat japan de strijd had gestaakt
- nadien duurde het in de meeste karnpen toch nog één of twee dagen
voordat zulks door of namens de japanse kampcommandanten aan de
geïnterneerden werd meegedeeld (die mededeling bleef in minstens één
kamp, het Halmaheira-kamp te Semarang, achterwege) - de japanners
deden ook weten dat Indisch-Nederlandse vrouwen (ruim drieduizend)
en vrouwen van neutrale nationaliteit met hun kinderen de kampen
mochten verlaten. In bijna elk kamp vonden samenkomsten plaats. 'We
staan', aldus in een van de Ambarawa-kampen H. Helfferich-Koch,

'in de gelukkige, opgewonden menigte. Het Wilhelmus klinkt voor het eerst
binnen de kawat van het kamp. We zingen het zo luid als we kunnen. Al klinkt
het niet mooi met onze schorre stemmen. Maar misschien is op Java nog nooit
met zoveel vuur en ontroering gezongen. 'Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij,
a God, mijn Heer.' God zij gedankt, het is wáár.?

Maar de bevrijders - waar bleven zij? Het eerste dat men van hen
merkte, waren de vliegtuigen die de eerder vermelde strooibilj etten
afwierpen - toestellen waren het van het 321 th squadron op de Cocos-
eilanden, Nederlandse bommenwerpers. 'Het rood, wit en blauw', aldus
in het Lampersari-kamp te Semarang Carla van Berkurn,

'stak zo prachtig af tegen het donker. En telkens weer, telkens weer komen ze
terug. 0, het was een moment om nooit te vergeten. Geweldig! We stonden te
schreeuwen, te zwaaien, te dansen en te gillen. We wisten van vreugde niet meer
wat we doen zouden."

Uit de strooibiljetten vernam men dat men voorlopig de karnperi niet
moest verlaten - intussen waren, afgezien nog van de Indisch-Neder-
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