
NIEUWE RODE KRUIS-ORGANISATIE

landse vrouwen en kinderen en de vrouwen en kinderen van neutrale
nationaliteit, ook anderen al weggetrokken, zonder verlof dus. Jongens
waren naar de kampen gegaan waar hun moeder was, mannen naar die
waar zich hun vrouwen jonge kinderen bevonden ('en onze jonge
kinderen, die nog nooit mannen gezien hadden, snuffelden', aldus de
schrijfster Beb Vuyk, 'aan hen als jonge honden").

Tot dat wegtrekken waren vooralook diegenen overgegaan die in '42
en '43 eerst met verlof van de Japanners, later veelal clandestien, hun
krachten gegeven hadden aan het werk van de hulporganisaties. Zij
beseften dat nu onmiddellijk hulp van node was, vooralook dat een einde
moest worden gemaakt aan de onzekerheid ten aanzien van het lot van
gezins- en familieleden, waarin zovelen verkeerden. Een natuurlijke taak
voor een Rode Kruis-organisatie! De gedelegeerde van het Internationale
Rode Kruis op Java, de Zwitserse consul-generaal te Batavia, trok wel
naar een aantal kampen toe om er verbeteringen te bepleiten, maar hij
besefte niet dat een geheel nieuwe organisatie nodig was - het waren
Nederlanders, uit de karnpen weggetrokken, die deze gingen opbouwen;
vooral A. Gutwirth, die in '42 en '43 in Batavia zo een grote rol had
gespeeld in het Gemeentelijk Europees Steun-Comité, gaf zich daar,
samen met prof. mr. W. F. Wertheim die zijn interneringskamp had
verlaten en als Gutwirths secretaris optrad, veel moeite voor. Het wasdat
geïmproviseerde Rode Kruis dat de gegevens van de naamlijsten die in
de karnpen al voor de ontvangst van de Geallieerde strooibiljetten waren
aangelegd, centraliseerde en ging doorgeven. Trouwens, ook postverkeer
werd spoedig door de Japanners toegestaan, zodat diegenen die wisten
waar zich gezins- en familieleden bevonden (dat was meestal niet be-
kend), met dezen contact konden opnemen. Maar al te vaak waren de
berichten die binnenkwamen, overlijdensberichten en dan speelden zich
bij de ontvangst daarvan hartverscheurende tonelen af. Trouwens, de
meesten van de vrouwen wier man of zoon krijgsgevangene was, hoor-
den niets - die man of zoon was immers van Java weggevoerd. 'Alleen
horen we', zo tekende een van die vrouwen vier weken na Japans
capitulatie in haar dagboek aan,

'steeds meer verontrustende verhalen en hoge sterftecijfers, maar geen namen,
geen lijsten. Het is bijna niet meer uit te houden. Het werkt ons allemaal op de
zenuwen ... Ik kan nergens meer rust vinden."
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