
NA JAPANS CAPITULATIE

Daar kwam nog bij dat, zo er al meer voedsel ter beschikking kwam,
ten dele doordat de japanners hun eigen voorraden aanspraken, ten dele
als gevolg van het afwerpen van reliif-goederen, de hygiënische omstan-
digheden in de kampen niet verbeterden. Wel werden uit sommige
ziekenkampen de ernstigste patiënten naar hotels en ziekenhuizen over-
gebracht (naar een van de ziekenhuizen te Batavia begin september
ongeveer vijftig, van wie binnen twee weken een-en-dertig overleden),
maar verplaatsingen op grote schaal waren niet mogelijk. 'Hygiënisch is',
schreef Beb Vuyk over de toestand in het interneringskamp Kampong
Makassar (tussen Batavia en Buitenzorg gelegen),

'de situatie wanhopig, miljoenen luizen in de bamboes van de britsen en wanden,
kakkerlakken en pissebedden, ratten zo groot als katten met lange veterdunne
staarten, ratten even uitgemergeld als wij zelf zijn. De vloer van aangestampte
aarde kan niet gedweild worden. In de regentijd wordt ze vochtig eerst en dan
modderig; op sommige plaatsen vormt zich tijdens de bui een kleine snelle kali
dwars in de hut. De wc's zijn kleine hokken boven een open goot. Velen van
ons kunnen niet meer hurken door de spierverlammingen van de beri-beri. In de
badkamer plassen vier stralen water in vier grote tonnen, wat op de uren dat de
meesten willen baden, nog niet voldoende is. Wij staan er met twintig of dertig
anderen omheen en gieten met een bakje het water over ons uit" -

wel te verstaan: dit is een beschrijving van Kampong Makassar niet tijdens
de japanse bezetting maar vier weken na japans capitulatie.

Daar voegen wij nog aan toe dat op dat moment de Nederlanders en
Indische Nederlanders die wegens reële of vermeende verzetsdaden tot
gevangenisstraf waren veroordeeld, nog steeds in de desbetreffende
gevangenissen opgesloten zaten.

Houding der Indonesiërs

Wat merkten diegenen die de kampen niet mochten verlaten, van de
houding der andere bevolkingsgroepen?

Wat aan gegevens beschikbaar is, is gelijkluidend.
Buiten de kampen was de nood waarin de krijgsgevangenen en geïn-

terneerden hadden verkeerd, heel wel bekend - het gevolg was dat soms
van de r yde of rede augustus af, elders in elk geval van de dag af waarop

, Beb Vuyk: 'Boerderij Makassar', p. I.
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