
NA JAPANS CAPITULATIE

het 'Wilhelmus' worden begroet. Vandaag kan Java (bij wijze van spreken) per
telefoon van de Japanners worden overgenomen. Over enige weken staat dit
eiland in brand ... Over enige weken zal een 'nationalistische' terreur de plaats
van de Japanse terreur hebben ingenomen, land en volk moeten worden gered.
Dat de Nederlands-Indische autoriteiten in Brisbane dit inzien!! Het Nederlandse
gezagsapparaat is hier op Java aanwezig. In de kampen te Tjimahi zitten vrijwel
alle hoge Nederlands-Indische ambtenaren, die ondanks jarenlange moedwillige
uithongering, nog capabel zijn om voorlopig het bewind in handen te nemen.
Plannen zijn uitgewerkt, maatregelen zijn ontworpen, taken zijn vastgesteld. De
Nederlanders hier zijn gereed om het bestuur nu over te nemen. De bevolking
verwacht dat ook en is bereid de Nederlandse leiding voorlopig te aanvaarden.
Er is nu nog tijd ...

19 augustus - Soekarno en zijn volgelingen hebben de vaan van de opstand
gehesen! Speciale bulletins meldden vanmiddag de uitroeping van de 'Republiek
Indonesië' met Soekarno als 'President' en Hatta als 'Vice-President'. De
uitroeping van de 'Republiek' heeft onder het volk meer schrik, verbazing en
angst dan vreugde en enthousiasme gebracht. Evenals de Europeanen voelt het
zich onbehaaglijk. Het weet niet, waar het aan toe is, wie nu de meesters zijn:
hun z.g. 'leiders', de Japanners of de Hollanders.

Wat de houding van de wettige Nederlands-Indische Regering dient te zijn,
is voor ons (Nederlanders en andere Europeanen) aan geen twijfelonderhevig.
In de eerste plaats dienen (ik herhaal het) zo spoedig mogelijk bezettingstroepen
aan land gezet te worden om rust en orde te handhaven en (waar nodig) te
herstellen. Indien dat om de een of andere technische reden onmogelijk is,
moeten in de eerstkomende dagen Geallieerde vliegtuigen boven het eiland
verschijnen, Geen zwakheid, geen halfheid. Het volk verwacht niets anders. Het
vraagt krachtdadig optreden (dat door de meesten begrepen zal worden) en geen
consideratie. Daarna moet met voortvarendheid gewerkt worden aan de zo
broodnodige toenadering tussen Indonesiërs en Hollanders en aan het herstel
van het zwaargeschokte Nederlandse prestige. Tenslotte: besprekingen met In-
donesische vertegenwoordigers uit alle delen van het land en uit alle lagen der
bevolking over de nieuwe status van deze gewesten, overeenkomstig daartoe
reeds gedane beloften. Totdat bovengenoemde maatregelen kunnen worden
genomen: order aan de Japanse autoriteiten om in contact te treden met de hoge
Nederlands-Indische ambtenaren in de kampen teneinde overname van het
burgerbestuur te regelen, plaatsing van het Japanse leger onder bevel van de
Nederlandse autoriteiten, terugkeer van ambtenaren naar hun posten, overname
van politie, herbewapening van krijgsgevangenen uit Japanse wapenvoorraden,
gebruik maken van de goede gezindheid der bevolking en de onderdanigheid
van de Japanners, openzetten der karnpen. Alleen op deze wijze kan nog iets uit
deze chaos gered worden.

20 al/gustlls - De Japanners hebben de Feta op vrij hardhandige wijze ont-
wapend. Officieren en manschappen zijn zonder vorm van proces naar huis
gestuurd. In kazernes aanwezige voorraden zijn onder de buurtbevolking ver-
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