
NA JAPANS CAPITULATIE

waar zij kan. Bedienden zoeken vroegere toean en njonja in de kampen op, brengen
levensmiddelen, lenen geld aan mevrouw of meneer, brengen persoonlijke
bezittingen die zij al die jaren voor mevrouwen meneer hebben bewaard, tot
die weer zouden terugkomen. Er is overal hulpvaardigheid van de zijde der
bevolking.

Maar de bevolking wil nu eens iets zien, waaruit blijkt dat de Japanners de
oorlog verloren hebben, waarop zij haar vertrouwen baseren of hernieuwen kan.
De Nederlands-Indische regering blijft in gebreke. En is er dan van de Neder-
landse luchtmacht geen enkel vliegtuig dat eens naar Java kan worden gestuurd?
Kan een beetje vlagvertoon er niet af? Zijn er geen voorraden aangelegd, waarvan
per vliegtuig in de steden iets zou kunnen worden gedistribueerd? Laten wij
Soekarno c.s. zijn gang gaan? Het heeft er waarachtig alle schijn van .

. . . 25 augustus - Steeds meer krijgsgevangenen en burgergeïnterneerden ont-
snappen. De commandant der kampen ... heeft de burgerij dan ook dringend
verzocht om zo weinig mogelijk in de buurt van de karnpen te komen. Hij vreest
de mannen niet meer in bedwang te kunnen houden, terwijl hij door zijn orders
gehouden is strenge maatregelen te nemen. Iedereen' loopt met grote oranje
V's, leeuwtjes, kokardes etc. op. Daartussen zie je zo hier en daar wel eens een
rood-wit nationalistisch speldje. Er is nog nergens gebleken dat dat niet samen-
gaat.

De Indonesische bevolking blijft kalm. Ook Soekarno heeft gewaarschuwd,
'dat het Japanse leger nog alle macht in handen heeft.' Hij riep het volk op om
als één man achter zijn 'leiders' te staan en gedisciplineerd hun bevelen op te
volgen. De oprichting van 'Nationale Cornité's' over geheel Indonesië is aange-
kondigd .

. . . 2 september - Per trein naar Batavia. Zeven uren in een stampvolle tweede-
klasse coupé, waar veel meer mensen in zaten en stonden dan er eigenlijk in
konden. Uitsluitend Indonesiërs, Chinezen en Brits-Indiërs. Allergenoeglij kste
reis. De enige taal, die wij allemaal spraken, was Maleis. De Indonesiërs deelden
met mij het eten dat zij voor de lange reis hadden meegenomen. Als de trein aan
een of ander station stopte, kocht ik vruchten. Een vraag op ieders lippen: 'Toean,
wanneer komen de Belanda's (Hollanders) terug?' Ik heb gezegd, dat ik het niet
wist en hun gevraagd om moed te houden.

In Batavia, centrum van Nationalistische, anti-Nederlandse activiteit, kan ik
als volbloed-Hollander gemakkelijk een karretje krijgen om mij naar een van te
voren overeengekomen adres te rijden. Nergens vijandigheid, nergens bedrei-
gingen.

De treinreis: lege sawahs, braak liggende velden, omgekapte wouden welker
bomen door de Japanners in de locomotieven opgestookt zijn, schamel geklede,
vermagerde bevolking, mensen in jute-zakken, overdekt met tropische zweren,
schaarse rood-witte vlaggen.

Batavia: minder verwaarloosd dan Bandoeng, ietwat betere wegen, bevolking

, Wij nemen aan: 'iedereen' onder de Europeanen en de Ambonnezen.


