
REACTIES OP DE UITROEPING DER REPUBLIEK

voogding van Indië voortzetten. In welk tempo? Soms werden flarden
van uitzendingen van Radio Melbourne opgevangen of deden geruchten
daaromtrent de ronde ~ mededelingen waren dat die naar bet oordeel
van menigeen veel te ver gingen in de richting van wat de Indonesische
nationalisten wensten. Welnu, de uitroeping van de Republiek Indonesië
veroorzaakte, aldus dl'. Posthumus, 'een reactie die bij velen de uitkom-
sten van jarenlange groei en ontwikkeling weer te niet schijnt te doen',
en dat gold vooral voor de Indische Nederlanders; hij had in het kamp
Baros III met geïnterneerde hoofdbestuursleden van het Indo-Europees
Verbond kunnen spreken ~ zij hadden zich bezorgd getoond omdat,
naarmate meer tegemoet gekomen zou worden aan de wensen der
Indonesiërs, de Indische Nederlanders sterker in het nauw zouden gera-
ken.

Een bezadigd en met terughoudendheid geschreven rapport ~ andere
Nederlanders kregen in de kampen al in de tweede helft van augustus in
nogal krasse termen te horen wat, zo al niet door allen, dan toch door
velen over de Republiek werd gedacht. In het Adek-kamp te Batavia (een
vrouwen- en kinderkamp) vernam men pas op 3I augustus uit een
Indonesisch dagblad dat Soekarno en Hatta de Republiek hadden uitge-
roepen. 'De meesten van ons', zo noteerde Wertheims echtgenote, A. H.
Wertheim-Gijse Weenink, 'maakten zich alleen maar boos of vrolijk over
dit 'belachelijke gedoe': 'Straks zullen onze mannen daar wel gauween
einde aan maken', zeggen ze.' I Onder de krijgsgevangenen van het kamp
van het Xde bataljon te Batavia kwam het tot verdeeldheid: het bericht
van de uitroeping van de Republiek leidde, aldus later Rob Nieuwenhuys,

'tot verhitte discussies, die telkens weer oplaaiden. Er waren duidelijk twee
groepen: de grootste die van verraad en collaboratie sprak, en een veel kleinere
die de nationalistische aspiraties erkende ('Ze hebben groot gelijk' en 'Wat zou
jij in hun plaats doen ?'), maar we bleven toch verenigd in hetzelfde gevoel van
angst en van onzekerheid over onze drie-en-een-half jaar lang gekoesterde wens:
een vrouw, kinderen, vrijheid en veiligheid, in ieder geval 'geen gedonder
meer."2

De reacties in het krijgsgevangenenkamp te Bandoeng waar J. H. W.
Veenstra zich bevond, werden door deze aidus beschreven:

1 A. H. Wertheirri-Gijse Weenink: 'Dagboek, 31 aug. 1945' in Th. Wilton van Reede
en A. Onderdenwijngaard: Een draad uan angst. Ouer fapansc vrouwenkampen opfaua en
het leven daarna (1984), p. [35. 2 Rob Nieuwenhuys: 'Een beetje oorlog' in Tirade,
XX (1976), p. 128-29.
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