
MR. SPIT WIL NAAR BATAVIA GAAN

noemd, c.q. de uitoefening van die functies zouden hervatten.'
Wijzend op de genoemde wet en op het feit dat hij vice-president van

de Raad van Nederlands-Indië was, drong Spit er onmiddellijk (vermoe-
delijk dus op de z rste augustus waarop het japans militair bestuur op java
het einde van de oorlog bekendmaakte) op aan dat hij de gelegenheid
zou krijgen om zich naar Batavia te begeven teneinde daar contact op te
nemen met de japanse opperbevelhebber op java. Zijn verzoek werd
afgewezen - gezegd werd dat die opperbevelhebber zulk een reis moest
goedkeuren. Vermoedelijk vernam Spit dat pas op 28 of 29 augustus,
althans: op de zçste kon hij een brief richten tot de japanse opperbevel-
hebber waarin hij om een onderhoud vroeg. Voor deze, generaal Nagano,
stond vast dat er van overdracht van het gezag geen sprake kon zijn: hij
had van veldmaarschalk Teraoetsji op 17 of 18 augustus de mededeling
ontvangen dat, in afwachting van de komst der Geallieerden, de japan-
ners belast bleven met de uitoefening van het gezag en de handhaving
van rust en orde en die mededeling was door de japanse veldmaarschalk
bevestigd, nadat namens hem op 27 augustus in Rangoon de voorlopige
capitulatie-overeenkomst gesloten was met Mountbatten. Dat Nagano
(die, .zoals eerder vermeld, op de z i ste besloten had, de Republiek
tersluiks zoveel mogelijk steun te verlenen) desondanks Spit naar Batavia
liet komen, had een andere reden: hij wilde bevorderen dat de krijgsge-
vangenen en geïnterneerden op java hun kampen niet zouden verlaten
(daarmee zou hij ook de consolidatie van de Republiek bevorderen)
- dáárover wilde hij overleg plegen, niet alleen met Spit overigens maar
ook met anderen.

Op 3I augustus kreeg Spit verlof om naar Batavia te gaan. Hij kwam
er in de ochtend van I september aan en werd er naar de ambtswoning
gebracht van Nagano's chef-staf, generaal jamamoto, hoofd van het
militair bestuur op java. Hier trof hij een aantal Nederlanders en andere
blanken aan. Die Nederlanders waren de hoogste in rang van de Knil-
officieren op java, kolonel M. Vooren, de vroegere gouverneur van
West-java, mr. J. B. Hogewind, de echtgenote van de gouverneur-
generaal, Chr. Tjarda van Starkenborgh Srachouwer-Marburg, en de

I Een met die in Baros III te vergelijken clandestiene organisatie was opgebouwd in
het kamp van het Xde bataljon te Batavia. Haar bedoeling was 'om', aldus generaal
W. Schilling (die hier later inlichtingen over had gekregen), 'met eigen soldaten het
gezag in Batavia in handen te nemen' (het plaatselijk gezag dus) 'en men had ook al
inlichtingen, waar men vooroorlogse Indische wapens zou kunnen krijgen' (wapens
van het Knil), 'evenals munitie.' (getuige W. Schilling, Enq., dl. VIII c, p. 939)
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