
NA JAPANS CAPITULATIE

andere blanken waren èf vertegenwoordigers van neutrale staten, nl. de
consuls-generaal van Zweden en Zwitserland, èf vertegenwoordigers van
de groepen Britse, Australische en Amerikaanse krijgsgevangenen op
Java, telkens twee - wij kennen slechts de naam van één van diegenen
die de Britse krijgsgevangenen vertegenwoordigden: de Zuidafrikaan
Lieutenant-Colonel Laurens van der Post.

Het heeft zin bij deze, die een niet onbelangrijke rol zou gaan spelen,
even stil te staan.

Als officier van de Britse Intelligence op Java aangekomen, had van der
Post zich na de algemene capitulatie van het Knil nog een week of zes
in de bergen bij Java's zuidwestpunt kunnen handhaven; toen hij zich
had overgegeven, werd hij in een krijgsgevangenenkamp opgesloten,
eerst in Bandoeng, vervolgens in Batavia, tenslotte opnieuw in Bandoeng.
Het Nederlands gaf hem geen moeilijkheden - hij sprak trouwens ook
enig Japans en enig Indonesisch. In de kampen waarin hij zich bevond,
hield hij herhaaldelijk lezingen die van belangstelling voor internationale
vraagstukken getuigden; trouwens, van die kampen uit trachtte hij de
politieke ontwikkelingen op Java zo goed mogelijk te volgen. De op-
richting van de Republiek verbaasde hem niet - zulks betekende ove-
rigens niet dat hij het recht van Nederland ontkende om, als dat mogelijk
was, met drastische maatregelen aan het bestaan van die Republiek een
einde te maken. Was dat een consequent volgehouden standpunt? Neen,
zulk een standpunt hield hij er in die tijd niet op na, althans: in wat hij
naar voren bracht, stak geen duidelijke lijn. Sprak hij met nationalistische
voormannen, dan getuigde hij van grote sympathie voor hun streven,
sprak hij met Nederlanders, dan schaarde hij zich aan hun kant. Misschien
was zowel de ene als de andere houding bedoeld om hem in staat te
stellen, een zo helder mogelijk inzicht te krijgen in een conflictsituatie
die, dat was hem duidelijk, Mountbatten voor grote moeilijkheden zou
plaatsen. Wij geven hiermee de gunstigste uitleg aan de wisseling van
standpunten die van der Post vertolkte - onder zijn tegenstanders (en dat
werden er aan Nederlandse kant velen) waren er die hem, bij al zijn
intellectuele en artistieke begaafdheid, gingen zien als een zelfingenomen
intrigant die niet vrij was van opportunistische neigingen.

Van der Post was een van diegenen die op of onmiddellijk na 2I

augustus hun kamp verlieten - zelf heeft hij in '82 in zijn boek Yet being
someone other beweerd 1 dat hij dat deed op uitnodiging van de Japanners
die hem ten aanzien van hun beleid zouden hebben geraadpleegd, maar
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