NA JAPANS CAPITULATIE

opgesteld. De tekst, die door Aneta in het Engels was doorgegeven, wekte
bovendien de irritatie op zowel van Mountbatten als van generaal Blamey
in wier gezagsgebieden heel Indié was komen te vallen op de dag waarop
van Mook sprak. Hij kreeg, zo vertelde hij aan de Enquétecommissie,
‘onmiddellijk van de Engelsen en van de Australiérs het bevel .. ., dat ik
geen enkele mededeling mocht doen die er toe zou leiden dat de mensen
op eigen gelegenheid de kampen zouden verlaten; ja, zelfs moesten de
mensen weer in de kampen teruggaan’! — het werd allemaal door Mount-
batten als essentieel gezien voor het werk van de Rapwi. De vermaning
die van Mook kreeg, had echter een veel algemener strekking: zij maakte
hem duidelijk dat hij zich niet tot de bevolking van de archipel kon
richten zonder verlof van de Britse en de Australische opperbevelhebber.?

De uitroeping van de Republiek werd niet door Radio Bandoeng
bekendgemaakt — wel werd op de 18de ’s avonds het bericht omgeroepen
dat Soekarno als president en Hatta als vice-president waren gekozen;
van beiden werd ook een oproep tot steun uitgezonden, gericht aan de
gehele bevolking van Indonesié, en daarop volgde nog een citaat uit een
artikel uit het op Java verschijnende Japanse dagblad Djawa Sjimboen,
waarin gezegd werd dat de Japanse opperbevelhebber Indonesié’s onaf-
hankelijkheid zou uitroepen. Op de 19de werd opgevangen dat die
opperbevelhebber zijn houding had gewijzigd, dat de Republiek een
eigen defensie zou gaan opbouwen, dat ‘de Commissie ter voorbereiding
van Indonesié’s onafhankelijkheid’ (maar had het zich niet al onafthan-
kelijk verklaard?) twaalf departementen had ingesteld en dat Indonesié
in acht provincies was verdeeld, elk onder een gouverneur. Het was
allemaal nogal onduidelijk — van Mooks eerste twee telegrammen terzake
aan minister Logemann, beide verzonden op 20 augustus, getuigen dan
ook van enige onzekerheid.> Hij wees er op dat de Australiérs en Mount-
batten niet voldoende troepen hadden om Indié te bezetten — de Austra-
li&rs zouden wellicht mede een Amerikaanse negerdivisie willen gebrui-
ken en Mountbatten beschikte ‘in hoofdzaak’ over Brits-Indische en
Afrikaanse troepen. Er was haast met de bezetting ‘vanwege politieke
ontwikkelingen en gevaar voor geinterneerden en krijgsgevangenen.’
Welnu:

' Getuige van Mook, Enqg, dl. VIl ¢, p. 410. 2 Wij herinneren er overigens aan dat
de Civil Affairs-overeenkomst met Mountbatten, die van Mook in ’44 had voorbereid,
pas op 24 augustus ‘45 in Londen werd ondertekend. * Tekst: Ned.-Indones. betrekk.
1945—1950, dL. 1, p. 43-45.
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