NA JAPANS CAPITULATIE

wordt besloten dat deze vraag later beslist zal worden, als beter bekend
is hoe de toestand in Indi¢ is.”

Dit waren allemaal punten die nu met de Britse regering moesten
worden opgenomen. De Combined Chiefs of Staff hadden geen medewer-
king verleend aan de Nederlandse transportplannen — vertrouwd werd
dat Attlee’s Labour-regering die medewerking wél zou verlenen en dat
dit bij de Combined Chiefs niet op verzet zou stuiten, immers: nu Japan
had gecapituleerd, waren de enorme Amerikaanse troepentransporten
naar de Pacific niet langer urgent. Bovendien: Groot-Brittanni& was in de
persoon van Mountbatten verantwoordelijk voor wat in Indié geschied-
de. Welnu, op 17 augustus overhandigden van Kleftens en Michiels in
Londen aan Attlee en Bevin een nota?, waarin de Nederlandse regering
de uitbreiding van Mountbattens gezagsgebied aanvaardde, aandrong op
een snelle bezetting van Batavia (zulks teneinde vernielingen te voorko-
men) en haar wensen op transportgebied aangaf: per maand door de lucht
naar Indié duizend man Nica-personeel en voorts uit Nederland (via
Engeland: daar zouden de wapens geleverd moeten worden) van sep-
tember ’45 tot en met februari '46 in totaal vijf-en-twintighonderd man
voor de marine, vier-en-twintigduizend voor de vrijwilligersbataljons
(en in oktober bovendien zeshonderdvijftig man voor het Knil); dan
wenste de regering dat van december 45 t.em. mei 46 zevenduizend
mariniers zouden worden overgebracht en uit Australié zo spoedig mo-
gelijk ca. drieduizend administratieve krachten van de Nederlandse in-
stanties aldaar; tenslotte wenste zij dat uit bezet Japans gebied ca. vijf-
duizend krijgsgevangenen naar Nederlands-Indié werden getranspor-
teerd® en uit Nederlands-Indié naar Europa ca. tachtigduizend personen
(hoofdzakelijk ex-geinterneerden), van wie ca. dertigduizend eerst in
Australié zouden zijn opgevangen.

Attlee, een zeer zwijgzaam man, deed slechts weten dat de nota in
studie genomen zou worden.

De in Londen genomen stap onderstreepte, hoezeer Nederland afhan-
kelijk was geworden van Groot-Brittannié. Toen de Raad voor Oorlog-
voering op 22 augustus opnieuw bijeenkwam?, werd, hoewel van Mooks
twee telegrammen van de 20ste inmiddels waren ontvangen, niet lang

! Ministerraad, Raad voor Oorlogvoering: Notulen, 15 aug. 1945 (Ned.-Indones.
betrekk. 1945—1950, dl. I, p. 26 en vlg). 2 Tekst: Eng, dl. VIl ¢, p. 513 en (RvO)
Collectie-van Kleffens. > Er waren er veel meer — de juiste cijfers waren aan de
regering nog niet bekend. * Notulen: Ned.-Indones. betrekk. 1945—1950, dl. 1, p. 45
en vlg.
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