
NA JAPANS CAPITULATIE

opgegeven. Voorts stelde hij voor zichzelf vast, hoe de zeventien vrij-
willigersbataljons die, aldus een uit Den Haag ontvangen bericht, tussen
eind september en begin november zouden arriveren I, verdeeld zouden
worden: volgens één schema zouden er vijf op Java en drie op Sumatra
gestationeerd worden, volgens een tweede schema zeven op Java en vier
op Sumatra.

Het spreekt vanzelf dat men in Camp Columbia met grote aandacht de
uitzendingen van Radio Bandoeng bleef volgen. In de programma's die
de Nigis via Radio Melbourne uitzond, werd scherp stelling genomen
tegen alles wat met de Republiek te maken had - er werd in aangekondigd
dat diegenen die hand- en spandiensten verleenden aan die Japanse
creatie, vervolgd zouden worden. Hatta was het die daarop inging. Hij
hield op 29 augustus een radiotoespraak, waarin hij een beeld gaf van de
totstandkoming van de Republiek.' Hij erkende dat deze was voortge-
komen uit het werk van de door de Japanners opgerichte voorbereidings-
commissie, maar die commissie was door Soekarno uitgebreid en had
een ander karakter aangenomen; ook zei hij dat 'de Japanse regering' de
Republiek niet kon erkennen, evenwel: 'werkelijke onafhankelijkheid is
niet een zaak van erkenning.' Met vreugde constateerde hij dat de
onafhankelijkheidsproclamatie al de aandacht van de buitenwereld had
getrokken. Welnu, zo vervolgde hij, 'de Nederlandse radiozender uit
Australië heeft op onze proclamatie geantwoord met pogingen om het
Indonesische volk ertoe te bewegen, zich niet achter Soekarno en Hatta
te scharen, omdat onze proclamatie niets anders zou zijn dan een Japanse
truc' - Hatta noemde dat 'stompzinnig'.

Het was dus duidelijk dat diegenen die de Republiek hadden opgericht,
twaalf dagen nadien nog toegang hadden tot de zendinstallaties op Java.
Evenwel: Harta's toespraak was het laatste dat in Australië werd opge-
vangen. Op de joste bleek dat alle zenders die buiten Indië konden
worden ontvangen, uit de lucht waren - alleen Radio Makassar zond nog
vier dagen uit: louter muziek, geen mededelingen of toespraken.

Hoe moest men dit alles interpreteren? Dat was volkomen onduide-

I Dat bericht uit Den Haag was veel te optimistisch geweest - wij herinneren er aan
dat Dijxhoorn daar op IS augustus in de Raad voor Oorlogvoering had meegedeeld
dat in totaal zeven-en-twintig bataljons in de periode september '4s-februari '46 uit
Groot-Brittannië zouden kunnen worden uitgezonden, evenwel zouden in september
en oktober samen slechts tien bataljons kunnen vertrekken - hun transport naar Indië
zou ca. drie weken vergen. Op I september werd overigens aan van Mook geseind
dat de eerste vijf bataljons pas op I november zouden arriveren. 2 Tekst in Nigis:
MOllitoring Report, 1520 (IC, L 69).
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