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lijk. Het leek van Mook noodzakelijk, dat hij zo spoedig mogelijk overleg
zou plegen met Mountbatten - van der Plas, aangewezen als zijn verte-
genwoordiger bij het Britse hoofdkwartier, zou hem vergezellen. Van
Mook had op 26 augustus aan Logemann bericht dat hij op de joste op
Ceylon zou arriveren; daar hoopte hij ook Logemann te ontmoeten, die
hem inmiddels had doen weten, voornemens te zijn naar het Oosten te
vliegen om de totaalonvoorziene situatie die ontstaan was, met de
luitenant-gouverneur-generaal te bespreken.

Van Maak en van der Plas op Ceylon

Inderdaad kwamen van Maak en van der Plas op 30 augustus op Ceylon
aan - Mountbatten was afwezig: hij was nog niet uit Rangoon terugge-
keerd, waar afgevaardigden van veldmaarschalk Teraoetsji drie dagen
eerder met hem een voorlopige capitulatie-overeenkornst hadden geslo-
ten. In eerste instantie konden van Mook en van der Plas dus slechts
inleidende besprekingen voeren. Daarbij bleek hun dat Mountbatten met
betrekking tot Indië nog vrijwel niets had voorbereid - er was een grote
strijdmacht naar Malakka en Singapore onderweg en een kleine, een
detachement van de Royal Marines, naar Sabang (die bezetting was voor-
bereid als onderdeel van Mountbattens grote landing op Malakka die niet
door hoefde te gaan), doch van de twee brigades die op Java zouden
landen, zou, althans volgens de plannen, de eerste pas op 4 oktober bij
Batavia aankomen. Pas over vijf weken dus! Vijf weken waarin, als die
datum niet vervroegd werd, de krijgsgevangenen en geïnterneerden op
hun werkelijke bevrijding zouden moeten wachten! Wat Sumatra betrof,
was de situatie al even onbevredigend: de plannen hielden in dat,
afgezien van Sabang, brigades zouden landen bij Medan (d.w.z. in Bela-
wan) en in Padang, zulks evenwel pas op Ia oktober.

Van Mook zette zich aan het schrijven van een lang memorandum,
waarin hij er bij Mountbatten op zou aandringen, ten spoedigste een
einde te maken aan de Republiek. Terwijl hij dat stuk opstelde, werd hij
opgebeld door van Starkenborgb. die, op weg naar Nederland, uit
Tsjoengking Calcutta had bereikt. Wij weten van dit telefoongesprek
slechts dat van Mook, aldus van der Plas (die het gesprek had kunnen
volgen), op van Starkenborgh 'een dringend beroep (deed) om terug te
komen' (d.w.z. na zijn bezoek aan Den Haag weer als gouverneur-
generaal in functie te treden), 'al was het maar voor korte tijd, omdat hij'


