VAN MOOKS BRIEF AAN VAN STARKENBORGH

... De meer ontwikkelde laag, die tenslotte het Japanse bestuur moest opvan-
gen, is voor een klein deel volkomen collaborant geworden, gedeeltelijk uit
overtuiging, maar voor een belangrijk deel ook uit eigenbaat. Ook allerlei minder
gunstige individuen uit de midden- en benedenlaag hebben handlangersdiensten
verricht en zijn daardoor ook in de ogen van hun eigen rasgenoten gecompro-
mitteerd. Het Inheems bestuur heeft zich over het algemeen goed gedragen.
Onder hen en onder de betere categorieén van ontwikkelde mensen zullen wij
echter een versterkt gevoel van zelfstandigheid vinden, dat wij zullen moeten
eerbiedigen, omdat het billijk is en omdat alleen door samengaan tussen Neder-
landers en Indonesiérs de zaak van het koninkrijk kan worden gered’ —

dat was een passage die aansloot op de 7 december-toespraak en op zijn
eigen toelichting daarop van 5 december "42 (een tekst waarvan hij niet
wist dat Lovink hem in Tsjoengking al aan van Starkenborgh te lezen
had gegeven), maar die hij overigens niet uitwerkte, wellicht omdat hij
besefte dat zulks de kans zou verkleinen dat van Starkenborgh, die
behoudender dacht dan hijzelf, inderdaad het ambt van gouverneur-
generaal weer zou gaan uitoefenen. Op dat laatste bleef hij aandringen,
zij het dat van Starkenborgh dat niet onmiddellijk zou moeten doen:

“Voor u zou de tijd van terugkeer aankomen, zodra de zaken door het
Geallieerde opperbevel aan de Indische Regering kunnen worden overgedragen.
Dit behoeft niet noodzakelijk het ogenblik te zijn, waarop alle Geallieerde
troepen Indié zouden verlaten, het is mogelijk dat voor belangrijke gedeelten die
overdracht reeds eerder plaatsvindt. Ik mag er persoonlijk wel bjj u op aandringen
dat u deze taak, al ware het maar voor begrensde tijd, op u neemt. Het lijkt mij
&n voor onze zaak én voor u zelf van het grootste gewicht dat de Landvoogd,
die aan het bewind was en die de marteling van de bezetting en de gevangenschap
heeft gedragen, zijn plaats weer inneemt, zodra de bevrijding haar voltooiing
nabij komt.’

Daags na het schrijven van deze brief, op 4 september dus, kregen van
Mook en van der Plas eindelijk de gelegenheid om van gedachten te
wisselen met de man van wie in de gegeven situatie alles afthing: Mount-
batten.

Wij herinneren aan wat wij in het vorig hoofdstuk over Mountbatten
schreven: hjj had in ’41 zijn grote instemming betuigd met het Britse
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