NA JAPANS CAPITULATIE

weekblad de New Statesman and Nation dat op de ontvoogding van alle
koloniaal bestuurde gebieden placht aan te dringen, was, anders dan Lady
Edwina, zijn echtgenote, geen overtuigd socialist — ‘nevertheless’, aldus
zijn biograaf Ziegler, ‘his egalitarian instincts and generalized belief in progress
told him that it was time for a change’: ‘een politiek-sociale verandering in
Groot-Brittannié zelf’, voegden wij toe, ‘én een verandering in de positie
van alle koloniaal bestuurde landen. Beide veranderingen mocht men pas
verwachten als Labour aan de macht kwam.’

Op 26 juli ’45s, bijna drie weken voor Japans capitulatie, kwam Labour
aan de macht, Attlee werd Prime Minister. Mountbatten was in zijn eigen
milieu een van de weinigen die door die overwinning van Labour niet
verrast werd — hij had in de gesprekken die hij als Supremo met onder
hem dienende militairen had gevoerd, gemerkt dat de meesten, bij alle
bewondering voor Churchill, een bewind van de Conservatieve Partij
afwezen. Met Attlee had hij, voordat hij begin augustus uit Londen naar
Ceylon was teruggekeerd, enkele gesprekken gevoerd, waarin hij gezegd
had dat hij zich voorstelde, in alle te bevrijden gebieden, zulks in
overeenstemming met Labours verkiezingsprogramma', een vooruitstre-
vend beleid te volgen. ‘I was delighted’, schreef hij later, ‘that I had his full
backing’? De vreugde was wederzijds: ‘/ie impressed ne greatly’, zei Attlee.

Al vé6r deze belangrijke ontmoetingen evenwel had Mountbatten
vooral met zijn politiek ten aanzien van Birma aangetoond dat hij bereid
was met communistische formaties in zee te gaan en er geenszins zwaar
aan tilde dat sommige Birmaanse leiders nauw met de Japanners hadden
samengewerkt. Wij schreven hierover in hoofdstuk 2 (‘Japan en Azi&’)
van ons vorige deel en halen daaruit naar voren dat Mountbatten eind
"44 het bevel had geannuleerd waarmee de bevelhebber van zijn land-
strijdkrachten het verstrekken van wapens aan het door communisten
gedomineerd Birmaans Anti-As-Verbond had verboden, en dat hijj in
maart 45 de Britse Chiefs of Staff had voorgesteld. de steun van Aung
San te aanvaarden die van ’4I af met de Japanners gemene zaak had
gemaakt. In mei 45 had hij er vervolgens bij Sir Reginald Dorman-Smith
die, als de periode van militair gezag ten einde was, weer als Governor
van Birma zou gaan fungeren, op aangedrongen dat deze enkele voor-
mannen van de door Aung San geleide Vrijheidsliga in zijn Adviesraad

' In dat program stond dat Labour Brits-Indié’s voortgang naar verantwoordelijk
zelfbestuur en de ontwikkeling van alle Britse koloniale gebieden wilde bevorderen.
2 Aangehaald in R Hough: Mountbatten, p. 196. > F. Williams: A Prime Minister
remembers (1961}, p. 49.



