MOUNTBATTENS OPVATTINGEN

zou opnemen, begin juni had hij in een directief gewezen op de ‘traditional
British policy of leniency and conciliation’ en in Rangoon had hij, voordat hij
naar Ceylon terugkeerde, bereikt dat Aung San en de zijnen zich er in
hadden geschikt dat hun strijdkrachten in de Voorlopige Birmaanse
Strijdkrachten zouden worden opgenomen — Aung San, die, juridisch
gezien, in ’41 hoogverraad had gepleegd, zou er in de rang van Brigadier
een van de twee Deputy-Inspectors-General van worden. Tenslotte had
Mountbatten in Rangoon bewerkstelligd dat een door Aung San geleide,
breed samengestelde Birmaanse delegatie op 6 september in zijn hoofd-
kwartier op Ceylon plechtig zou worden ontvangen.

Er is niet veel fantasie nodig om zich voor te stellen hoe Mountbatten,
zodra hij er een duidelijk beeld van had, zou reageren op het uitroepen
van de Republiek Indonesié: dat zou hij beschouwen als een nogal
natuurlijke zaak en aan het feit dat Soekarno met de Japanners had
gecollaboreerd, zou hij niet zwaar tillen. Dat duidelijke beeld had hij
overigens aanvankelijk niet. Zijn herinnering was (althans dat schreef hij
in de desbetreffende sectie van zijn officiéle rapport als Supreme Comman-
der), ‘of course, that an Indonesian Independence Movement had been in existence
before the war; and that it had been supported by prominent intellectuals, some of
whom had suffered banishment for their participation in nationalist propaganda’®,
maar wat van die ‘Independence Movement’ tijdens de Japanse bezetting
was geworden, wist hij niet. Bestond zij nog, dan voelde hij er in elk
geval niets voor, haar gewapenderhand uit te schakelen — zouden de
Nederlanders daarop aandringen, dan zou hij trachten tijd te winnen door
de zaak aan Londen voor te leggen.

Het ‘Memorandum on the political situation in Java’ dat van Mook op 3
september afsloot?, was een lang stuk, waarin hij op grond van de
berichten van Radio Bandoeng de Republick Indonesié afschilderde als
een Japans maaksel dat ‘under the disguise of a spontaneous movement’ naar
voren was gekomen (hij schreef o.m. dat veldmaarschalk Teraoetsji en
Soekarno samen op 19 augustus Indonesié’s onafhankelijkheid hadden
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