
NA JAPANS CAPITULATIE

uitgeroepen), bovendien was die republiek een autoritair geheel, 'a one
man government along japanese lines.' 'It is important', schreef hij,

'that this last-minute organization should not be recognized in any respect. Its recognition
even in a purely indirect and de facto manner, would create the greatest difficulties and
bring confusion in the minds of aIL law-abiding Indonesians.'

Soekarno trachtte hij te discrediteren door er op te wijzen dat deze in
'33, na zijn tweede arrestatie, 'a letter to the government' had geschreven
(in feite: vier brieven aan de procureur-generaal), 'declaring that he had been
misled by his followers and offering co-operation and betrayal of all the secrets of
the nationalist movement, if the government (would) accept his offer' (zulk een
verraad had Soekarno geenszins aangeboden) - 'a typical Qu£Sling
mentality', vond van Mook. Ook wees hij er op dat Soekarno in '44 en
'45 herhaaldelijk Japan had bej ubeld en zijn volgelingen had opgeroepen,
de Amerikanen, Britten en Nederlanders te vernietigen (hij gaf negen
citaten uit Soekarno's toespraken). Zijn 'Conclusion' was kort maar krach-
tig: 'It is evident that the Soekarno 'Government' is japanese-formed and
completely under japanese control and would remain, if undisturbed, a nucleus of
japanese pan-Asiatic propaganda' - anders gezegd: het was de taak van de
Britse bezettingstroepen om, op Java arriverend, aan zulk een voor de
toekomst gevaarlijk regime onmiddellijk een einde te maken.

Naast dit memorandum van 3 september schreef van Mook nog drie
andere': een waarin hij het vertrouwen uitte dat in de gebieden waar de
Australiërs het gezag zouden uitoefenen, de regels zouden gelden die in
de met MacArthur en de Britse regering gesloten Civil Affairs-overeen-
komsten waren neergelegd", een waarin hij o.m. vroeg of de Amerikaanse
divisie die zich op Morotai bevond (een negerdivisie - hij was over zijn
bezwaren heengestapt), gebruikt kon worden voor de bezetting van
Halmaheira, en een waarin hij aangaf hoe de Nica-detachementen over
Indië konden worden verdeeld, en voorstelde dat zijn gouvernement zich
weer zo spoedig mogelijk in Batavia zou vestigen, waarbij hijzelf recht-
streeks verantwoordelijk zou zijn aan Mountbatten.

Op 4 september werden al deze stukken besproken in een vergadering
in Mountbattens hoofdkwartier waar, behalve de Supremo, van Britse kant
zes andere hoge militairen en Mountbattens Chief Political Adviser M. E.
Dening, een ambtenaar van het Foreign Office, aanwezig waren, en van

I Tekst: a.v. p. 78 en vlg. 2 Dat het kabinet-Cuttin daartoe al besloten had, was hem
kennelijk niet meegedeeld.
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