
VAN MOOK SPREEKT MET MOUNTBATTEN

Nederlandse kant van Mook, van der Plas en generaal-majoor Weyer-
man, Warners' opvolger als Chief Staff Officer Nica op Ceylon.' Er kwamen
vier punten ter sprake: de moeilijke positie op scheepvaartgebied (de
Amerikanen hadden hun schepen uit Mountbattens nieuwe gezagsgebied
teruggetrokken), de regeling voor Civil Affairs in het Australische gebied
(van Mook werd naar de Australische regering verwezen), de organisatie
van Civil Affairs in de rest van Nederlands-Indië (Mountbatten vond van
Mooks nota terzake 'wholly admirable') en, het veruit moeilijkste punt, de
'Indonesian Republic on Java '. Mountbatten stelde zich zeer terughoudend
op. 'Duidelijk', zei hij, aldus van der Plas aan de Enquêtecommissie":

'Daartegen zullen wij als zodanig niet kunnen optreden. Het zou iets anders
zijn geweest wanneer wij Churchill nog hadden gehad, dan was er misschien wel
iets denkbaar geweest. Vergeet u niet, wat een ellende wij hebben gehad in
Griekenland. Onze regering is wel bijzonder huiverig om zich opnieuw in een
wespennest te steken. Bovendien wil men zo gauw mogelijk onze rnannen naar
huis zenden. We moeten eerst nog maar zien wat er gebeurt.'3

Dat Mountbatten dit alles heeft overwogen, houden wij voor plausibel,
maar heeft hij zich op die 4de september zo duidelijk uitgesproken? Wij
betwijfelen het in hoge mate. Hoe dat zij, hij weigerde, op eigen gezag
de richtlijn uit te geven dat de Republiek Indonesië niet erkend mocht
worden - dat was, zei hij, een zaak van Nederland, in welke zaak Londen
contact moest opnemen met Den Haag. Voorts merkte hij op dat Tera-
oetsji die, aldus van Mooks memorandum, de onafhankelijkheid van
Indonesië zou hebben uitgeroepen, zich moest houden aan de in Ran-
goon gesloten voorlopige capitulatie-overeenkornst, waarbij uitsluitend
de Japanners verantwoordelijk waren voor rust en orde in Indië - hij zou
van Teraoetsji vergen dat deze de onafhankelijkheidsverklaring zou
annuleren. Dat leek van Mook een goed denkbeeld. Hij keurde het
telegram goed dat Mountbatten aan de Britse Chiefs oj Staff zond (en
lichtte de regering in Den Haag dienaangaande in). Dening zond een
gelijkluidend telegram aan het Foreign Office, inhoudend het verzoek dat

I Notulen: Ned=lndones. betrekk. 1945-1950, dJ. I, p. 86 en vlg. 2 Getuige van der
Plas, Enq., dJ. VIII c, p. 1385. 3 Mountbatten was niet de enige aan Britse kant die
huiverig was, met kracht tegen de Republiek op te treden; generaal-majoor G. A. Ilgen,
een van de leden van de Special Party, kreeg begin september na zijn aankomst op
Ceylon van Mountbattens Chief of Staff te horen: 'De Javanen waren zeer goed
bewapend en blijkbaar vastbesloten om voor hun vrijheid te vechten.' (getuige G. A.
Ilgen, a.v., p. 1062)
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