NA JAPANS CAPITULATIE

de Britse regering de Nederlandse zou vragen de Republick te verbieden
{maar niets vermeldend van de bezwarende gegevens ten aanzien van
Soekarno) — het telegram dat op 6 september naar Teraoetsji uitging,
kreeg van Mook niet te zien, doordat hij toen Ceylon weer had verlaten
op weg naar Australié; van der Plas, die op Ceylon was gebleven, zag het
echter wél en vond het, zo schreef hij aan van Mook, ‘volkomen correct,
stevig en in ieder opzicht bevredigend en overeenkomstig je wensen.”!

Dat telegram aan Teraoetsji haalde niets uit: de opperbevelhebber in
het Nanjo-gebied antwoordde dat hij inderdaad op 11 augustus met
Soekarno had gesproken, maar hij had hem niet tot president benoemd.
Evenmin had hij het bestuur op Java aan de Republiek overgedragen,
integendeel: er was aan Sockarno meegedeeld dat de Japanners hem niet
langer konden helpen. Was aan Teraoetsji bekend dat zijn Zestiende
Leger op Java besloten had, de Republiek tersluiks zoveel mogelijk steun
te verlenen? Vermoedelijk niet.

Uit het verslag van de bespreking van 4 september blijkt niet dat van
Mook, van der Plas en Weijerman op vervroeging van de landingsdata
op Java en Sumatra hebben aangedrongen. Daaruit mag men slechts
afleiden dat het punt niet op de agenda heeft gestaan, maar wij twijfelen
er niet aan of het is van Nederlandse kant in andere besprekingen op
Ceylon ter sprake gebracht. Dat heeft ook effect gehad. Mountbatten
bepaalde namelijk dat een van de twee Britse kruisers, die op 2 september
het detachement van de Royal Marines in Sabang aan land hadden gezet,
de ‘Cumberland’, gecommandeerd door Rear-Admiral Patterson, na zijn
terugkeer naar Ceylon zou worden beladen met hulpgoederen en zich
via Singapore naar Priok, de haven van Batavia, zou begeven. De ‘Cum-
berland’ verliet Ceylon op 8 september.

Terwijl van Mook weer naar Camp Columbia was teruggekeerd, ver-
gezelde van der Plas Mountbatten naar Singapore, waar op 12 september
de definitieve capitulatie-overeenkomst in het gehele Nanjo-gebied werd
ondertekend. Diezelfde dag vernam van der Plas tot zijn ‘bittere teleur-
stelling’ van Mountbatten persoonlijk, ‘dat’, zo lichtte hij van Mook in2,
‘de herbezetting van Java is uitgesteld. De toegewezen schepen zijn
plotseling uitgepikt om eerst Engelse (en Australische) Pfrisoners] of W]ar]
naar hun land terug te brengen. M. kan niets zeggen over de nieuwe
datum. Hij moet opnieuw gaan plannen.”

' Brief, 6 sept. 1945, van van der Plas aan van Mook: Ned.-Indones. betrekk. 1945—1950,
dl. I, p. 88. 2 Brief, 12 sept. 1945, van van der Plas aan van Mook (ARA, Coll.-van
Mook, 2). * Na ontvangst van deze mededeling zond van Mook op 16 september
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