
DE LANDING OP JAVA VERVROEGD

Het bleef dus bij de missie van de 'Cumberland' - het schip zou, met
van der Plas aan boord, op 15 september tegelijk met de 'Tromp' in Priok
arriveren.

Van der Plas was vol vertrouwen dat de Republiek geen lang leven
beschoren zou zijn: hij gaf op de r j de in Singapore een uiteenzetting aan
enkele officieren die ook spoedig naar Java zouden gaan, en zei, aldus
een van die laatsten, dat op Java 'inderdaad een soort stroming was, die
de terugkeer van de Hollanders eventueel met wapens zou tegengaan.
Vliegtuigen die waren overgekomen' (de toestellen die bij de Rapu/i
waren ingeschakeld),

'hadden rood-wine vlaggen gerapporteerd. De indruk was echter dat het een
kleine groep desperado's was, waarmee heel weinig rekening behoefde te worden
gehouden en die zich voornamelijk in de buurt van Batavia bevonden. Als wij
als Hollanders daar aankwamen, al was het maar met een groepje van honderd
man, dan zou de zaak wel weer in orde komen."

*

Voordat wij nu gaan beschrijven, wat van de 'Cumberland' en de 'Tromp'
af ondernomen is, willen wij bij twee andere onderwerpen stilstaan: de
activiteit van het eerste Rapu/i-team dat op 8 september op Java begon te
opereren, en de politieke ontwikkelingen die zich in de loop van sep-
tember in de verschillende delen van Indië voordeden.

Het eerste 'Rapu/i-team' in Batavia

Het eerste Rapu/i-team op Java telde zeven leden. Commandant was een
Brit: Major A. G. Greenhalgh, ondercommandant een Nederlander: lui-

mede namens Logemann, die zich in Camp Columbia bij hem had gevoegd, een
telegram aan de regering in Den Haag (met afschrift aan de Nederlandse ambassadeurs
in Londen en Washington), waarin hij 'de gang van zaken onaanvaardbaar' noemde
en aandrong op 'een zo krachtig mogelijk protest'. (tekst van het telegram: Ned.-
Indones. betrekk. 1945-1950, dl. j, p. lO8 en vlg.)

I Getuige P. G. de Back, Enq., dl. VIII c, p. II83.
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