
NA JAPANS CAPITULATIE

tenant mr. S. J. baron van Tuyll van Serooskerken, en van het team
maakten verder nog twee Britse en drie Nederlandse militairen deel uit,
onder wie een arts en twee marconisten. De taak van het team was, zoveel
mogelijk inlichtingen te verzamelen over de toestand der krijgsgevange-
nen en geïnterneerden op Java en de verdere hulp aan hen te organiseren,
en daarnaast diende Greenhalgh een rapport op te stellen (het zou voor
Patterson van belang zijn) over de politieke situatie op Java.

Greenhalghs team daalde per parachute op het vliegveld Kemajoran bij
Batavia; de twee zenders waarover het team beschikte, werden vermoe-
delijk bij de landing beschadigd, althans: slechts met een van de twee
konden de marconisten (die weinig ervaring bleken te hebben) een
verbinding maken en zulks niet met Colombo maar met Melbourne. Het
team kwam op het vliegveld met de Japanners in contact, waarna Green-
halgh en van Tuyll na enige tijd volgens hun verzoek werden meegeno-
men naar generaal Nagano, die een toast uitbracht op de Geallieerde
overwinning. Vervolgens werden de twee officieren naar het Hotel des
lndes gebracht, waar een Japanse delegatie onder leiding van een afde-
lingshoofd van het Japanse hoofdkwartier, burggraaf Jamagoetsji, be-
sprekingen voerde met een breed samengesteld gezelschap: mr. Spit,
kolonel Vooren, mevrouw van Starkenborgh, Lieutenant-Colonel van der
Post en de andere officieren die aan de twee eerdere besprekingen hadden
deelgenomen, alsmede afgevaardigden van de kampleidingen van de
ruim dertig krijgsgevangenen- en geïnterneerdenkampen die er op dat
moment op Java waren. Vertegenwoordiger van de Bandoengse kampen
was jhr. H. A. van Karnebeek, leider van het grootste geïnterneerdenkamp
aldaar, en op zijn advies had zich de journalist Bouwer ook om de tafel
geschaard.

Jamagoetsji verwelkomde Greenhalgh en van Tuyll en verzocht, aldus
Bouwer in zijn dagboek,

'politieke vraagstukken buiten beschouwing te laten .... Hij gaf een uiteenzetting
van de taak, die door de Geallieerden thans aan het Japanse leger is opgedragen.
Toen hij sprak over de plicht van dit leger om rust en orde te handhaven,
zinspeelde hij op de moeilijkheden, die het daarbij van de zijde van de Nationa-
listische beweging ondervond. Hij verzekerde de conferentie dat 'het Japanse
leger wat dit betreft zijn eigen plannen heeft, die afdoende zouden zijn" -

- een dubbelzinnige en, gezien de besluiten van 21 augustus, misleidende
mededeling.

Greenhalgh zei dat de 'Cumberland' op de 8ste Ceylon had verlaten
met medicamenten aan boord en op de ryde in Batavia werd verwacht,


