MAJOOR GREENHALGH IN BATAVIA

maar deelde verder, aldus Bouwer, ‘onomwonden mee dat ‘het nog wel
een paar weken zou duren voor Java door de Geallicerde troepen zou
kunnen worden bezet’, en verzocht om geduld: ‘Singapore is er heel
beroerd aan toe en moet prioriteit hebben’, zo zei hij.”

Achter de hulpverlening aan de krijgsgevangenen en geinterncerden
werd door Greenhalgh en van Tuyll grote spoed gezet.? Zodra cen van
hun twee zenders functioncerde, vroegen zij via Melbourne om de komst
van meer Rapwi-parties en gaven zij op, welke hulpgoederen het cerst
nodig waren en waar die dienden te worden afgeworpen.? De Japanners
verleenden hun alle mogelijke bijstand (Greenhalgh sprak goed Frans en
burggraaf Jamagoetsji, die Japans militair attaché in Parijs was geweest,
kon zich ook in die taal uitdrukken). Zij stelden cen auto ter beschikking,
een Buick (Greenhalgh bracht er een Brits vlaggetje op aan omdat hij van
het gebruik van een Nederlands moeilijkheden verwachtte) waarmece de
twee officieren bezoeken brachten aan bijna alle kampen, overal Mount-
battens bevel onderstrepend dat men ze niet mocht verlaten. Zij gaven
opdracht, Hotel des Indes als noodziekenhuis in te richten (zelf kozen
zij hun onderdak in de ambtswoning van de president van de Javase Bank,
waar zij tegelijkertijd hun hoofdkwartier vestigden). Verder deelden zij
de kampen op Java in drie grote groepen in (Batavia, Bandoeng-Tjimahi,
Semarang-Ambarawa-Banjoebiroe), elke groep met een eigen comité van
kampvertegenwoordigers aan het hoofd, en gaven zij opdracht dat in elk
kamp voor een maand voedsel moest worden ingekocht (Jamagoetsji
stelde daarvoor geld beschikbaar) — dat deden zij vooral daarom omdat

' Bouwer: ‘Dagboek’, p. 390 (8 sept. 1945). 2 De taak van de Rapwi was hulp te
verlenen aan krijgsgevangenen en geinterneerden — Major Greenhalgh meende dat
dat hij niet bevoegd was, iets voor de politicke gevangenen (d.w.z. de gevangenen van
de Kenpeitai) te doen. Hier vioeide uit voort dat in de situatie van deze gevangenen
in de gevangenis te Ambarawa (en vermoedelijk ook elders), waar tallozen bezweken
waren en het sterven na Japans capitulatie doorging, aanvankelijk geen enkele wijzi-
ging kwam — ‘waarlijk’ aldus een hunner, ‘toen voelden wij ons, gevangenen, vergeten
door de regering waar wij zoveel voor hadden geofferd en geriskeerd.” (Th. Jans:
‘Verslag’ (1 okt. 1946), p. 27 (IC, 2 806)) Pas toen een van de gevangenen, cen officier
van de Britse RAF, met een door de Japanners ter beschikking gesteld vliegtuig naar
Batavia had kunnen gaan om er Admiral Patterson te spreken, kreeg de Indonesische
gevangenisdirecteur opdracht, alle politiecke gevangenen onmiddellijk vrij te laten
— dezen moesten zich bij de Rapwi-centra aanmelden. De bedoelde RAF-officier
maakte vervolgens een rondreis tot op Oost-Java, overal bewerkstelligend dat de
politieke gevangenen werden vrijgelaten. Wij vermelden in dit verband dat kort na
de uitroeping van de Republick in vecl plaatsen cipiers er met de Indonesische
commune gevangenen vandoor waren gegaan om roversbenden te vormen. * Me-
dicijnen bleken er voldoende te zijn: Japanse voorraden.
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