SUMATRA

nog in augustus in de kampong Pakanbaroe, aldus zijn mededeling, ‘overal
blijde gezichten. En rood-witte vlaggen van de Republik Indonesia’ — hij
kreeg van een Sumatraan ‘met iets van een verontschuldigend lachje te
horen: ‘Het blauw van de vlaggen hebben we er maar afgehaald, toean,
maar we kunnen het er altijd weer aannaaien.””! Naar het internerings-
kamp Aik Pamienke trokken, zoals eerder vermeld, talrijke Indonesiérs
die levensmiddelen te koop aanboden en anderen die contact zochten
met hun vroegere werkgevers, welnu: ‘de vrede op deze geimproviseerde
passar werd’, aldus een pas bevrijde geinterneerde, ‘zo nu en dan ver-
stoord, wanneer republikeinen met rood-witte armbanden de vrouwen
wegjoegen en de huisbedienden ervan probeerden te overtuigen dat de
tijd van dienstbaarheid nu voorbij was. Het resultaat van hun activiteiten
was . . . vrijwel nihil’?, anders gezegd: de nationalistische parolen vonden
aanvankelijk weinig weerklank. De actie werd evenwel voortgezet: Sis-
selaar hoorde van een Chinees, ‘dat’, zo vertelde hij aan de Enquétecom-
missie, ‘vaak auto’s, beladen met groenten uit de bergen, omgegooid
werden en de bestuurders gemolesteerd werden door de inlanders, als
zij vermoedden dat de lading voor de blanken bestemd was.”

Sabang voor de kust van Atjeh was in die beginfase het enige punt
waar een Nica-team opereerde; hier waren, zoals al vermeld, Britse ma-
riniers op 2 september geland en hier werd onmiddellijk de Nederlandse
vlag gehesen. Dat feit had evenwel geen invloed op wat in Atjeh gebeur-
de. Nationalisten en Islamietische wetsgeleerden hadden er tijdens de
bezetting met steun van de Japanners hun invloed kunnen uitbreiden ten
koste van de volkshoofden die ten tijde van het Nederlands gezag de
Atjehse samenleving gedomineerd en geéxploiteerd hadden — die volks-
hoofden trachtten onmiddellijk hun oude machtsposities te herstellen.
De Japanse troepen verlieten Atjeh om, mét de andere Japanse militairen
in de noordelijke helft van Sumatra, in Pematang Siantar (zie kaart XI op
pag. s34), te worden geconcentreerd.” ‘De sinds jaren opgekropte haat der
fanatieke bevolking ontlaadde zich’, schrijft dr. A. J. Piekaar in zijn in "49
verschenen werk Atjeh en de oorlog met Japan, ‘op de terugtrekkende
troepen. Onder het gehoon der bevolking, die zelfs hier en daar niet
schroomde tot daden van geweld over te gaan, verlieten de Japanners het

' Aangehaald in M. Hovinga: Eindstation Pakanbaroe, p. 267. 2 A. Visser: Een merk-
waardige loopbaan. Herinneringen van een bestunrsambtenaar in Nederlands-Indié/Indonesié
(1932—1950) (1982), p. 187. > Getuige C. Sisselaar, Eng., dl. VIl ¢, p. 276. ¢ Het
kan heel wel zijn dat deze concentratie evenals die waartoe het Zestiende Leger op
Java overging, de bedoeling had, de Indonesische nationalisten in de kaart te spelen.
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