
NA JAPANS CAPITULATIE

Aan wapens brachten zij evenwel niet de door Brondgeest aangevraagde
karabijnen, tommyguns en handgranaten mee maar het enige waarop
Helfrich (die het zeer toejuichte dat Nederlanders iets van militair gezag
in Medan en omgeving zouden gaan uitoefenen) op Ceylon de hand had
kunnen leggen: ca. tachtig revolvers. Westerling deelde die wapens aan
de vrijwilligers uit die zich hadden aangemeld - ook werden te hunnen
behoeve kleu/anos (sabels) opgespoord en geconfiskeerd en bij de Japan-
ners nam Brondgeest twee kleine pantserauto's in beslag. Nadien gaf
Westerling zich nog moeite om, met inschakeling van oude contacten
van de Politieke Inlichtingendienst, een nieuwe geheime dienst op te
richten: deze verzamelde inlichtingen en bracht valse geruchten in om-
loop.

Midden september maakte Brondgeest, begeleid door een Japanse
verbindingsofficier, per auto een grote inspectietocht over heel Oost- en
Midden-Sumatra. Hij bracht bezoeken aan interneringskampen als Sirin-
goringo en trachtte er mensen vrij te krijgen die hij aan zijn gewapende
macht wilde toevoegen - de Japanners, zich houdend aan Mountbattens
instructies, weigerden hen te laren gaan. Hij bezocht ook Perriatang
Siantar, waar de Japanse officieren, zo schreef hij later in het rapport over
zijn missie', hem troffen als 'koel, trots en afgemeten'. De indruk die
Brondgeest op deze rondtocht kreeg, was dat de Sumatranen met ver-
langen naar de terugkeer van het Nederlands gezag uitkeken: 'Van
honderdduizenden daken waaide het rood-wit-blauw; het portret van
Hare Majesteit de Koningin hing overal weer op de oude plaats; nergens
bespeurde ik tekens van verzet.' Die indruk (wij nemen aan dat van
'honderdduizenden' rood-wit-blauwe vlaggen geen sprake is geweest)
stimuleerde Brondgeest om op de ingeslagen weg voort te gaan: hij zond
zijn ondercommandant met vier andere militairen naar Pematang Siantar
met de opdracht, er een inventaris op te stellen van de Japanse wapens
(naar wij veronderstellen wilde hij controleren of er, zoals Westerling
gerapporteerd had, wapens verdwenen naar aanhangers van de Republiek,
en wilde hij wellicht ook te weten komen, over hoeveel wapens hijzelf
in een later stadium zou kunnen beschikken) - die vier andere militairen
werden er door Sumatranen aangevallen en gedood. Brondgeest nam

een CommarJdo-opleiding gekregen, was met de Dutch Troop van de Commando's naar
Brits-Indië gegaan en weer naar Engeland teruggezonden en was in oktober '44 aan
prins Bernhards staf in België toegevoegd en daar gewond door de ontploffing van
een V-J; hij was na zijn herstel naar Ceylon gestuurd.

, Tekst: Enq., dl. VIIl b, p. I26 en vlg.
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