NA JAPANS CAPITULATIE

Nederlands gezag. Het was toen al bekend dat Java tot Mountbattens
gezagsgebied behoorde — aangenomen werd dat in eerste instantie Britse
troepen zouden arriveren. Het parool werd verspreid om overal de
rood-witte vlag uit te steken en op de muren van gebouwen en op de
trams niet alleen in het Indonesisch maar ook in het Engels leuzen aan
te brengen die, naar gehoopt werd, effect zouden hebben op het Britse
beleid en op de houding van de individuele Britse militairen. Bouwer
noteerde er op 6 september de volgende: ‘We are a free people! Respect our
constitution! Hands off Indonesia! Indonesia for the Indonesians!’, ‘What is good
for the British Labour Party is good for us, too!’, ‘Down with imperialism! Away
with colonies! For the right of self-determination!’ ‘We don’t want to be ruled by
the Dutch!’* ‘Overal in de stad zagen we’, aldus Rob Nieuwenhuys, ‘de
rood-witte Republikeinse vlag en overal op de muren, tot zelfs op de
stammen van de bomen stond het woord ‘Merdeka’ (‘vrijheid’) geschre-
ven . .. Het was wel angstig.”® Ook aan een van de formuleringen uit de
Amerikaanse Grondwet (1776) werd gerefereerd: ‘We are fighting for our
inalienable vight to life, liberty and the pursuit of happiness’ — het zou een van
de Britse officieren tot een Amerikaanse journalist de opmerking doen
maken: ‘Your damned American revolution is still giving us trouble’

Dan werden in Batavia circulaires verspreid® onder Indische Neder-
landers, waarin op hen (‘Luistert naar de stem des tijds! Verzet u niet
tegen het historische proces!’) een beroep werd gedaan om zich aan de
zijde van de Republiek te scharen. Ook kwam het omstreeks 10 september
ot een nachtelijke dreiging tegen het grote interneringskamp Tjideng;
ca. dertig ex-krijgsgevangenen die voor het verrichten van het zware werk
enige tijd eerder in dat viouwen- en kinderkamp waren ondergebracht,
joegen in samenwerking met Japanse militairen, die hen onmiddellijk
bewapend hadden, de aanvallers op de viucht. ‘De extremistische terreur’,
zo noteerde Bouwer op 10 september,

‘breidt zich uit als een olievlek. Brandstichting is gerapporteerd uit de gasfabriek
en het hoofdpostkantoor. De Japanners hebben bevel gegeven dat alle rood-witte
vlaggen moeten verdwijnen. In de buitenwijken van de stad zijn verscheidene
Japanners vermoord gevonden. De Nederlander Mooyen is door extremisten
van het leven beroofd. . . . De Nederlandse propaganda. die van Australié thans
op ons gericht wordt, doet een beroep op de Indonesiérs om met de Geallieerden
samen te werken bij dc opbouw van het eigen land, ‘Indonesié zal worden erkend,
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