
NA JAPANS CAPITULATIE

van Bandoeng naar Batavia reisden, uit de trein gehaald en vermoord.
In Semarang kreeg omstreeks I september Eliza Thomson, die met

drie andere geïnterneerden uit het Halmaheira-kamp de stad was inge-
gaan om boodschappen te doen, te merken dat er in de houding van een
deel van de Indonesiërs iets was gewijzigd. De wandeling was 'geen
onverdeeld genoegen'; moest in de schaduweven gerust worden, dan
kon men niet lang blijven staan, 'omdat oproerige inlanders het ons
moeilijk maakten. Honend lachten ze ons uit en wezen ons na.' I

Ook in Malang werden de parolen van de Republiek opgevolgd. Een
hoofdagent van politie die geïnterneerd was geweest en er omstreeks I I

september aankwam, constateerde er, 'dat de Merdeka-actie reeds in volle
gang' was; 'overal, voor elke woning, wapperde de Indonesische rood-
witte vlag."

Ernstige incidenten waren in de eerste helft van september, voorzover
ons bekend, zeer schaars, maar daarin kwam in de tweede helft wijziging,
zij het dat het toen nog niet tot de moordpartijen kwam waarvan in de
maanden oktober '45 t.e.m. januari '46, de z.g. Bersiap-periode3, naar
schatting drieduizend Nederlanders, Indische Nederlanders en Anibon-
nezen (en een onbekend aantal Chinezen) het slachtoffer zouden
worden.

Tekenend voor de tweede helft van september was in de eerste plaats
het feit dat de komst van de 'Cumberland' en de 'Tromp' naar Batavia
vooral jeugdige Indonesiërs stimuleerde om de wapens van de Japanners
in handen te krijgen. Het Soekarno-bewind had na zijn vorming niet
durven besluiten tot de oprichting van een nationaal leger (het vreesde
dat zulks de verhouding met de Geallieerden zou verslechteren) - er
moest een Volks- Veiligheidskorps tot stand komen, de Badan Keamanan
Rakjat oftewel de BKR. Dit korps kreeg geen staf - het was een ongeor-
dend geheel van losse plaatselijke formaties, waartoe een deel van die-
genen toetrad die tijdens de bezetting deel hadden uitgemaakt van de
door de Japanners opgerichte militaire en semi-militaire formaties zoals
de Peta, de heiho-groepen, de Barisan Pelopor, de Barisan Brani Mati en de
Hizboellah. Die formaties hadden vele tienduizenden leden geteld, van
wie evenwel slechts diegenen die tot de Peta-bataljons hadden behoord
of heiho waren geweest, als enigermate geoefende militairen beschouwd

I Eliza Thomson: Selengah Mali (Halfdood), (1965), p. 92. 2 P. Sj. van der Velde:
'Verslag' (z.d.), p. 2 (ARA, Alg. Seer., Eerste zending, XII, 45, 625). 3 Het woord
betekent iets als: 'Weest paraat!' en had pas in de Japanse tijd meer algemene
bekendheid gekregen.


