
NA JAPANS CAPITULATIE

De verscherping van de situatie tekende zich het duidelijkst af in Soera-
baja.

Wij herinneren er aan dat de vroegere commissaris van politie F.
Hulscher, die op 2 september uit Bandoeng in Soerabaja arriveerde, daar
toen niets merkte van een 'openlijk demonstrerende Merdeka-beweging',
zij het dat het toen reeds 'met de Indonesische jeugd van ca. zeventien
tot vijf-en-twintig jaar iets anders gesteld' was. Indonesische jongeren
waren het die hier op 19 september de blauwe baan losknipten van een
rood-wit-blauwe vlag die bij het vroegere Oranjehotel was gehesen en
vervolgens in gevecht raakten met jeugdige Nederlanders en Indische
Nederlanders - een oudere Indische Nederlander die tussen beide trachtte
te komen, werd gedood. Volgens Hulscher werd dit gevecht 'het sein tot
het houden van massa-demonstraties, waarbij vooral de Indonesische
jeugd, al dan niet gewapend met aangepunte bamboestokken ... , de
boventoon voerde" - inderdaad, op de zoste kwam het tot een grote
optocht. Op de z r ste werd een Ambonnees die aan een groepje jeugdige,
met rood-witte insignes uitgedoste Indonesi ërs gevraagd had: 'Wie heeft
jullie bevolen, dat insigne op te doen?', het centrum van een vechtpartij
waarbij honderden Indonesiërs toestroomden - de man werd gelyncht.
Op de z jste werd in Soerabaja een nieuwe actiegroep gevormd die zich
Pemoeda Republik Indonesia (Jongeren van de Republiek Indonesië) noem-
de, en diezelfde dag viel het gebouw van de Kenpeitai in Indonesische
handen. Eind september steeg de spanning, toen het gerucht de ronde
ging doen dat Geallieerde troepen op 4 oktober in Soerabaja aan land
zouden gaan (tot die landing zou het pas komen op de zyste) - Eliza
Thomson, die in de tweede helft van september met andere geïnterneer-
den per trein uit Semarang in Soerabaja arriveerde (transporten waren dit
die, zoals al vermeld, door de Rapu/i waren georganiseerd), 'schrok', toen
de trein het station binnenreed:

'Wat was dàt! We werden bestormd door een horde inlanders. Aggressief
staken ze hun scherpe bamboesperen naar ons uit. Woest schreeuwden ze:
'Merdeka! Merdeka! Merdekal' Ze waren in lompen gekleed. Hun donkere ogen
hadden een wilde en angstaanjagende uitdrukking. Ik was bang."

Het waren die jongeren die elkaars strijdlust aanwakkerden door dag
en nacht met hun bamboesperen op lantaarnpalen te slaan, 'een bijzonder
onheilspellend en angstwekkend geluid', vond Carla van Berkum.' Toen
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