
SOEKARNO EN TAN MALAKA

hadden gesteund, waren er evenwel verscheidenen die deze beleidslijn
afwezen. Wat Soekarno voor verstandig hield, hielden zij voor timide.
Zij voorspelden dat gewapende strijd onvermijdelijk was en Soekarno's
manoeuvre gedoemd te mislukken: zo zij al de Britten en Amerikanen
zand in de ogen zou strooien, zeker niet de Nederlanders, die in hun
uitzendingen uit Melbourne al hadden aangekondigd dat allen die zich
aan laakbare collaboratie met de Japanners schuldig hadden gemaakt,
vervolgd zouden worden. Dat was vooral het oordeel van de leiders der
jongerengroepen die uit het eerste Republikeinse kabinet waren geweerd
- het was ook het oordeel van de vroegere communistische voorman
Ibrahim Tan Malaka, die na de PKI-opstanden van eind '26-begin '27
met de Komintern gebroken had, in zijn ballingschap een eigen groepering
had gevormd en in juli '42, komend uit Singapore, op West-Java had
kunnen onderduiken. Begin augustus '45 was hij naar Batavia getrokken
en na de uitroeping van de Republiek had hij zijn schuilnaam ('Hoesein')
laten vallen. Om zijn echte naam was iets van een legendarische glans
blijven hangen (dat bleek hem in de eerste contacten die hij met de leiders
van sommige jongerengroepen had): de glans van de voorvechter die
twintig jaar eerder het Nederlands gouvernement te slim af was geweest
en van buiten af de strijd tegen het kolonialisme had voortgezet.

Begin september kon Tan Malaka ten huize van Soekarnos huisarts
een eerste gesprek met Soekarno voeren.' Tan Malaka was een ambteloze
nationalist, Soekarno president van de pas-opgerichte Republiek, maar
zij spraken als gelijken, als oude strijdmakkers. Tan Malaka betoogde dat
Soekarno's beleid onjuist, ja riskant was. Hij voorspelde dat van Neder-
landse kant een poging zou worden ondernomen om de Republiek
gewapenderhand uit te schakelen en dat Soekarno en zijn ministers,
gezien het feit dat de Republiek in Batavia nauwelijks over wapens
beschikte, er verstandig aan zouden doen, zich naar het binnenland van
Java terug te trekken. Het betoog maakte indruk op Soekarno die plot-
seling ging beseffen dat het geenszins vaststond dat hij, leider van een
rebellie, en Hatta, mede-ondertekenaar van de Onafhankelijkheidspro-
clamatie, nog lange tijd in vrijheid of zelfs in leven zouden blijven. Hij
zei tegen Tan Malaka dat hij hoopte dat, als hij en Hatta uitgeschakeld
zouden worden, Tan Malaka zijn plaats zou innemen. Tan Malaka deed
daar vervolgens mededeling van aan Raden mr. Achmad Soebardjo, pas
benoemd tot minister van buitenlandse zaken - zij kwamen tot de

I Wij baseren de hier volgende passage op hetgeen Anderson terzake vermeldt in zijn
Java in a Time of Revolution (p. 278-80).
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