
De 'Cumberland) voor Batavia I

Wij herinneren er aan dat de 'Cumberland' op 2 september een detache-
ment van de Royal Marines op Sabang had afgezet, vervolgens naar
Ceylon was teruggekeerd en, vermoedelijk op de rade, Singapore had
verlaten met o.m. van der Plas aan boord en dat deze op de i j de in
Singapore had uiteengezet dat men van de 'klcine groep desperado's' die
op Java de Republiek hadden uitgeroepen, geen grote gevaren te duchten
had. 'Als wij als Hollanders daar aankomen, al was het maar met een
groepje van honderd man, dan zou de zaak wel weer in orde komen.'
Uiteraard zou dat moeten gaan met Britse steun.

Evenwel: de persoonlijke instructies van Mountbatten, welke Patter-
son in Singapore van deze had ontvangen, lieten die steunverlening niet
toe. 'Adm. P.', zo schreef van der Plas op 14 september aan van Maak
(welke brief pas na aankomst van de 'Cumberland' voor Batavia aan een
naar Australië vertrekkend vliegtuig meegegeven zou kunnen worden I),

'toonde mij een particuliere brief van M. waarin deze zegt dat het 'uiterst
gevaarlijk zou zijn, indien Britse troepen vrijheidsbewegingen in de kolonies van
anderen zouden bedwingen hoe onecht" die ook mogen zijn.' Aan de andere kant
wil hij onze moeilijkheden niet vergroten door enigerlei (zelfs schijn van)
erkenning van de Soekarno-regering. Hij wenst dus dat alleen gehandeld wordt
met de Japanse militaire autoriteiten en niet met personeel van de Republiek
Indonesia.'

Dat was verontrustend. Anderzijds was het telegram van Teraoetsji
ontvangen waarin de Japanse veldmaarschalk had meegedeeld dat het
bestuur op Java nog geheel in handen van de Japanners was (dat was het
in werkelijkheid geenszins). Ietwat bezorgd was van der Plas, omdat uit
een radiotoespraak van Raden Ario Adipati Wiranatakoesoema, vroeger
regent van Bandoeng en voorzitter van de Regentenbond, nu minister
van binnenlandse zaken in het eerste Republikeinse kabinet, was geble-
ken dat ook deze achter de Republiek stond - dat zette een vraagteken
achter de gehele visie van van der Plas dat Nederland met steun van de
inheemse bestuursaristocratie zijn gezag op Java zou kunnen herstellen.
Niettemin achtte hij, zo schreefhij aan van Maak, 'een gunstige oplossing

I Dat is vermoedelijk pas geschied op 20 september. 2 In Mountbattens brief stond
het woord 'spurious': vals, onecht, nagemaakt - het was de weerslag van wat van Maak
in zijn nota van 3 september over de zijns inziens volledig Japanse oorsprong van de
Republiek had geschreven.
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