PATTERSONS INSTRUCTIES

mogelijk. Wiranata’s rede sluit dit geenszins uit.” De samenwerking met
Patterson was ‘nauw en prettig’. Van der Plas stelde zich voor, ‘na enige
tijd behoedzaam gegevens zien te krijgen, bijv. door met Soejono’s en
Loekman’s weduwe te gaan praten. Heel ongelukkig is dat er een stel
oorlogscorrespondenten is aan boord gekomen, wier enig doel is Soe-
karno-scoops e.d. te maken, maar daaraan is niets te doen.’

Patterson liet diezelfde dag, 14 september, instructies uitgaan ‘for Allied
forces and attached personnel in Java’®, die een reeks van maatregelen inhiel-
den, samenhangend met het concentreren en ontwapenen van alle Ja-
panse strijdkrachten op Java — zif zouden verantwoordelijk blijven voor
rust en orde. Aan boord van de ‘Cumberland’ bevonden zich een Rapwi-
team en een centrale Rapwi-staf voor Java metals hoofd een Britse officier,
Colonel M. Dewar — welnu, in Pattersons instructies stond 66k dat,
behalve de Rapwi-vertegenwoordigers, niemand aan land mocht gaan
zonder zijn verlof.

Dat bevel gold tevens voor de bemanning van de ‘Tromp’, die onge-
veer tegelijk met de ‘Cumberland’ bij Priok voor anker ging. De com-
mandant, kapitein-ter-zee Stam, had met hulp van de Amerikanen alle
beschikbare ruimte in de kruiser volgestouwd met kisten melkpoeder,
eierpoeder en blikken vruchten en had ook voor elk van de bemannings-
leden voedselpakketten laten klaarmaken — die levensmiddelen kon hijj
aan de wal zetten en Patterson vond goed dat de bemanningsleden, zodra
zij wisten in welk van de interneringskampen in Batavia zich hun gezin
bevond (de Rapwizou die gegevens doorgeven), aan land zouden mogen
gaan om hun voedselpakket naar dat gezin te brengen, maar dat zouden
zij dan man voor man moeten doen en zij zouden ongewapend moeten
zijn. Wel had Stam uit zijn équipage een landingsdivisie gevormd welke
als groep kon worden ingezet, maar die inzet werd hem door Patterson
verboden; de enige groep militairen die wél aan land mocht gaan, was
de landingsdivisie van de ‘Cumberland’; zij zou zich belasten met de
bewaking van de gebouwen die door de Rapwi in gebruik waren geno-
men.

Nu eerst Pattersons contact met de Japanners.

De cerste Japanner die, op de 15de al, ten teken van de capitulatie van
het Japanse Zestiende Leger aan boord kwam, was Nagano’s chef-staf,
generaal Jamamoto, die begeleid werd door ruim twintig andere hoge
Japanse militairen, onder wie schout-bij-nacht Maeda. Jamamoto had,

! Brief, 14 sept. 1945, van van der Plas aan van Mook (ARA, Coll.-van der Plas, 2).
2 Exemplaar: IC, 5367.
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