DE PLANNEN VAN VAN DER PLAS

vliegveld Kemajoran, het leidende personeel van de haven van Tandjong
Priok, de directeur van Verkeer en Waterstaat, de hoofdinspecteur van
de Staatsspoorwegen (en de directeur van de particuliere Nederlands-
Indische spoorwegen te Semarang) en tenslotte de door de Japanners
afgezette regenten van Batavia en Indramajoe — van der Plas wenste voorts
de namen en adressen te weten van alle door de Japanners benoemde
departementshoofden, residenten, vice-residenten en lagere politiefunc-
tionarissen (die gegevens had hij voor de zuivering nodig) en ook nog
de namen en verblijfplaatsen van alle door de Japanners ontslagen re-
genten (die wilde hij in beginsel weer inschakelen). lets op ons relaas
vooruitlopend, vermelden wij hier dat de namen en de verblijfplaatsen
van de personen die van der Plas bij het herstel van het gezag wilde
inschakelen, voorzover ons bekend, door de Japanners niet zijn verstrekt,
wel de gevraagde lijst van de politieke gevangenen — die hadden zij
evenwel beperkt tot de Europeanen. De naam van Amir Sjarifoeddin, aan
wie van der Plas in maart '42 een grote som geld ter hand had gesteld
om er het illegale werk op Java mee te organiseren, kwam er niet op
voor, maar van der Plas vernam spoedig dat deze begin september nog
in Malang gevangen zat; hij liet op de 17de Jamamoto instructie geven,
Sjarifoeddin onmiddellijk onder bewaking naar Batavia te brengen
~ twaalf dagen later kreeg Colonel Dewar, hoofd van de centrale Rapwi-
staf op Java, bericht van de Japanners dat Sjarifoeddin nog in de zieken-
afdeling van de gevangenis te Malang verpleegd werd. Het is duidelijk:
dat Sjarifoeddin begin september in absentia benoemd was tot minister
van voorlichting in het eerste kabinet van de Republiek, was van der Plas
op de 17de nog onbekend (hij had er dus ook op de 15de en 16de, toen
hij in Batavia zijn eerste gesprekken voerde, niets van vernomen) — had
hij het wel geweten, dan zou dit, veronderstellen wij, na Wiranatakoe-
soema’s radiotoespraak cen tweede schok voor hem zijn geweest: én de
vroegere voorzitter van de Regentenbond én de man die het illegale werk
op Java had moeten organiseren, waren, onder Soekarno, tot minister
van de Republiek benoemd!

Terug naar Pattersons eerste contact met de Japanners.

De Britse Rear-Admiral was er bepaald tevreden over: ‘Japanese co-
operating well’, seinde hij op 16 september aan Mountbatten (met verzoek,
zijn telegram aan van Mook in Brisbane door te geven)' — Jamamoto was
die dag opnieuw aan boord van de ‘Cumberland’ verschenen en Patterson
had hem op zijn verantwoordelijkheden gewezen, maar, voegde hij toe,

! Tekst van Pattersons telegram: a.v., §305.
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