
NA JAPANS CAPITULATIE

Japanese control is undoubtedly deteriorating and new Indonesian flag is appearing
in increasing numbers'; hij had die rood-witte vlaggen zelf gezien, doordat
hij een bezoek had gebracht aan het krijgsgevangenenkamp te Batavia
(het kamp van het Xde bataljon). 'Essential' noemde hij het, dat zo spoedig
mogelijk een' occupation force' arriveerde met een' strong section for civil
administration ... The message is of course the considered opinion of myself, van
del' Plas and army intelligence.'

Op wie sloeg dat' army intelligence'? Naar wij aannemen: op van der
Post. Deze had zich op de ryde even na Greenhalgh en van Tuyll bij
Rear-Admiral Patterson gemeld - Greenhalgh had zijn rapport van de
rade overhandigd, waar o.m. in stond: 'there is intense anti-Dutch propa-
ganda among the natives and it would help if the first stage of occupation is carried
out by essentially British farces.' Wij voegen hieraan nog toe, ten eerste, dat
Patterson op 17 of 18 september een Intelligence-rapport ontving, hoogst-
waarschijnlijk opgesteld door van der Post (Patterson zond het onmid-
dellijk door naar Singapore) waarin op grond van de mededelingen van
de Britse Lieutenant Lambert, die drie jaar lang meegewerkt had aan de
Japanse radio-uitzendingen, betoogd werd dat in geen geval Nederlandse
troepen op Java mochten worden toegelaten " en, ten tweede, dat Wing-
Commander Tull, het hoofd van het Rapu/i-team in Magelang, op de rode
met Patterson een bespreking voerde; hoewel Tull dat in zijn verslag niet
vermeldt, nemen wij aan dat hij Patterson een duidelijk beeld gaf van
zijn eerste indrukken op Midden-Java, waar aan elk huis en elk over-
heidsgebouw een rood-witte vlag hing, 'the whole country was in aferment
and normally quite peaceful people stood forth as champions of their own Mer-
deka.' Zulke observaties kunnen Patterson slechts de overtuiging hebben
geschonken dat Mountbatten wijs had gehandeld toen deze hem had
geïnstrueerd, zich van politieke inmenging op Java te onthouden.

*

Van der Plas ging op I S september voor het eerst aan land. In de hem ter
beschikking gestelde auto reed hij naar het Tjideng-interneringskamp
waar hij zijn eigen echtgenote en die van van Maak in een-en-hetzelfde
huisje aantrof. Hij nam zijn intrek in Hotel des Indes, waar zich inmiddels

I Het kan ook zijn dat dit rapport door Lambert is opgesteld: deze is twee etmalen
lang aan boord van de 'Cumberland' geweest.
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