EERSTE BRIEVEN AAN VAN MOOK

teiten’ ingeschakeld worden en er moest een strijdmacht van vijftiendui-
zend man gemechaniseerde troepen worden gezonden, anders gezegd:
de verwachting van van der Plas en van generaal van Straten dat gering
machtsvertoon voldoende zou zijn om aan het bestaan van de Republiek
een einde te maken, deelde Spit niet, maar van der Plas was van Mooks
vertegenwoordiger bij Mountbattens hoofdkwartier en dus bij Patterson
en hij, Spit, zat zich in het Kramat-kamp te verbijten van ergernis.
Ulitgeschakeld! Machteloos! Hij besloot er zich bij van Mook over te
beklagen en schreef hem op de 19de een tweede brief’, die weliswaar
op de 20ste niet naar Camp Columbia is meeverzonden (hij heeft pas zes
dagen later Batavia verlaten) maar die hier ter sprake moet komen. ‘Van
der Plas’, zo uitte Spit zich,

‘is thans 4 etmalen hier. Ik heb hem gedurende een kwartier kunnen spreken.
Diverse pogingen om contact met hem te krijgen, mislukten. Hij maakt bepaal-
delijk de indruk mij te ontwijken of met een kluitje in het riet te willen zenden.
Onder de kring mijner medewerkers, die er naar haken aan de slag te gaan, wekt
deze gang van zaken bittere teleurstelling en ontstemming . . . Ik zou met deze
gang van zaken vrede kunnen hebben (het gaat er mij en mijn medewerkers niet
om, te worden ‘erkend’) indien ik de overtuiging had dat het algemeen belang
er door wordt gediend. Deze overtuiging bezit ik niet. De zaken gaan verkeerd.’

Hij had, schreef hij ook, Radio Melbourne horen zeggen dat de
hulpverlening aan de geinterneerden goed en snel georganiseerd zou
worden, maar dat bij de eerste relief~teams maar weinig Nederlanders
zouden zijn en dat het ook niet mogelijk was, uit Nederland spoedig
‘grote groepen Nederlandse mannen en vrouwen’ naar Indié te zenden
— waarom werden dan diegenen niet ingeschakeld die zich op Java
bevonden? Dat was niet

‘een partijtje ‘ouwe (Regerings)sokken’ en gebrekkigen en zieken. Niets is minder
waar. Er zijn, nd en hiér, reeds belangrijke ‘groepen Nederlandse mannen en
vrouwen’, die lichamelijk volkomen geschikt zijn om het herstel ter hand te
nemen . .. Ze worden echter nog altijd in de kampen opgesloten.’

Kon, zo vroeg Spit, van Mook niet ten spoedigste zelf naar Batavia
komen (‘je hebt hier een grote mate van goodwill en vertrouwen . . . die

van der Plas op dit ogenblik ten enen male mist’) of anders van der Plas
opdragen met Spit en de zijnen samen te werken? ‘lk zie de zaken

! Tekst: a.v, p. 142 en vig.
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