DE BETOGING OP HET ‘IKADA -PLEIN

gebeurtenissen. Van de jonge Republiek was hij niet alleen de president
maar, zo was gebleken, ook het levende symbool.

Er drong van de demonstratie maar heel weinig tot de Nederlands-
Indische autoriteiten door en haar betekenis ontging hun volledig. Van
der Plas hoorde niet méér dan dat men drie-en-een-halve minuut bijeen
was geweest en teleurgesteld uiteen was gegaan — nu, dat leek hoopvol.

Den Haag / ‘Camp Columbia’ II1

Wij vermeldden al dat begin september in Den Haag besloten was dat
minister Logemann naar Brisbane zou vliegen voor overleg met van
Mook. Logemann verliet Den Haag op 4 september. Uit Londen maakte
hij voor zijn verre reis naar Australié gebruik van een Brits verkeersvlieg-
tuig. Hij had van Starkenborgh doen weten dat hij deze, die naar Neder-
land onderweg zou gaan, graag zou ontmoeten. Die ontmoeting vond,
vermoedelijk op 6 september, plaats op het vliegveld van Lydda in het
Britse mandaatgebied Palestina', waar van Starkenborgh, inmiddels in
Cairo aangekomen, naartoe vloog. In het gesprek, dat ongeveer anderhalf
uur duurde, kwam de houding die tegenover de Republiek ingenomen
moest worden, maar zo kort ter sprake (de minister en de gouverneur-
generaal waren het er over eens dat deze terzijde geschoven moest
worden), dat van Starkenborgh dit punt in het geheel niet noemde in het
verslag dat hij in april ’47 over het onderhoud schreef.? Dat onderhoud
ging in hoofdzaak oyer de vraag of en, zo ja, wanneer hij weer in functie
zou treden. Hij wilde zich, aldus zijn verslag, daaraan ‘niet a priori
onttrekken, aannemende dat het een beperkte termijn zou gelden.” Dan
moest wel ‘overeenkomstigheid van inzicht over het Indisch beleid’
tussen de regering en hem verzekerd zijn. Welnu, er

‘bleek niets van belangrijk meningsverschil. In hoofdzaak waren wij het eens,
met name hierin dat Indi€ niet rijp was voor een zuiver parlementaire regerings-
vorm, maar uiteindelijke zeggenschap van de gouverneur-generaal in gewichtige
zaken zou moeten blijven prevaleren. Overigens meenden wij beiden, dat ingrij-
pende hervormingen nodig waren, zowel in de positie van Indié binnen het
koninkrijk als in Indié’s inwendig bestuur’ —

! Thans de luchthaven te Lod in Isragl. 2 Tekst: Ned.-Indones. betrekk. 1945—1950,
dl 1, p. 120-21.
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