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op dit punt bestonden evenwel nog slechts 'vage denkbeelden ... Het
voornaamste voor mij was overeenstemming nopens het gezag van de
gouverneur-generaal in het Indisch binnenlands bestuur'; die overeen-
stemming bleek er te zijn.

Van Lydda uit zette Logemann zijn reis naar Brisbane voort, van
Starkenborgh vloog naar Nederland, waar hij via Londen op 9 september
op het vliegveld Welschap bij Eindhoven aankwam - prinses Juliana
verwelkomde hem daar namens koningin Wilhelmina, van Kleffens
namens het kabinet. Hij werd vervolgens eerst doorde vorstin ontvangen
die de grootste waardering had niet alleen voor het beleid dat hij als
gouverneur-generaal had gevoerd maar ook voor de houding die hij als
gevangene aan den dag had gelegd - een openbare huldiging leek haar
wenselijk; van Starkenborgh wees dat denkbeeld af.

Op de rzde verscheen hij in de ministerraad. Schermerhorn sprak hem
toe. 'Geheel Nederland', aldus de samenvatting van diens betoog in de
notulen' ,

'heeft in de jaren welke achter ons liggen, meegeleefd met Indië en met de
gouverneur-generaal persoonlijk. De wijze waarop deze zijn taak heeft opgevat,
zal van historische betekenis voor het koninkrijk blijken te zijn. Hierin, aldus de
minister-president, zult gij de grootste beloning vinden voor alles wat gij in de
afgelopen jaren hebt ondervonden.'

Van Starkenborgh dankte met enkele eenvoudige woorden.
Een punt van groot actueel belang kwam vervolgens ter sprake: die

ochtend was van van Maak het op de waarschuwing van van der Plas
gebaseerd telegram ontvangen, inhoudend dat Molmtbatten op 12 sep-
tember had meegedeeld dat de landing van de eerste Britse troepen op
Java was uitgesteld zonder dat daar voorshands een nieuwe datum voor
kon worden opgegeven - hij had zijn schepen nodig voor de repatriëring
van Britse en Australische krijgsgevangenen. Van Starkenborgh zei dat
hij 'een verschuiving van de datum waarop geland zal worden, vol
gevaren' achtte. 'Op West-Java heeft men te maken met een fanatieke
Mohammedaanse bevolking. Er zal een sterke aandrang moeten worden
uitgeoefend, dat deze landing niet vertraagd wordt.' Nu, dat sprak voor
alle ministers vanzelf. Voordat van Starkenborgh in hun midden ver-
scheen, hadden zij al besloten de Britse regering te doen weten dat uitstel
van de landing te Batavia onaanvaardbaar was en dat Nederlandse krijgs-
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