VAN STARKENBORGH IN DEN HAAG

gevangenen op dezelfde voet moesten worden behandeld als Britse en
Australische.

Na afloop van deze kabinetsvergadering sprak Schermerhorn, die als
waarnemend minister van overzeese gebiedsdelen fungeerde (hij had
v66r de oorlog enkele reizen door Indi& gemaakt), met van Starkenborgh
over diens weer in functie treden als gouverneur-generaal. De zaak bleck
in Den Haag minder simpel te liggen dan in Lydda. Inmiddels was
namelijk van van Mook een ontwerp ontvangen voor een koninklijke
proclamatie die uitgegeven zou worden op de dag waarop Batavia zou
zijn bevrijd (wij hebben dat ontwerp niet kunnen vinden) en met enkele
daarin gebruikte termen die Schermerhorns instemming hadden (wij
nemen aan dat in van Mook’s ontwerp van ‘Indonesié’ sprake was, niet
langer van ‘Nederlands-Indi€’), was van Starkenborgh het niet eens;
bovendien was Schermerhorn zich gaan afvragen of een weer in functie
treden van van Starkenborgh vooral in de Verenigde Staten en Groot-
Brittanni€ niet de indruk zou wekken dat in Indié alles bij het oude zou
blijven. ‘Ofschoon van Starkenborgh’, zo seinde hij op de 18de aan van
Mook en Logemann',

‘waarschijnlijk meer vooruitstrevend dan reputatie, wordt hij aangezien voor . . .
behoudend. Zijn wederoptreden zal indruk maken van terugtred van ook met
oog op buitenland betoonde tegemoetkomendheid aan linkse wensen.? Op zijn
minst zal onderscheid in terminologie aanstonds blijken.’

Daar kwam bij dat van Starkenborgh het aanbevelenswaardig achtte
dat een gouverneur-generaal zou worden benoemd die de volle vijf jaar
zou kunnen aanblijven — daarvoor wilde hij niet in aanmerking komen.
‘Teneinde niettemin gewenste continuiteit verzekeren, zou’, aldus de
constructie waarover Schermerhorn het met van Starkenborgh eens was
geworden,

‘Starkenborgh naar Indié kunnen gaan tot plechtige overdracht landvoogdij aan
opvolger, zodra uitsluitend Nederlands bewind hersteld, welk feit daardoor
tevens op gelukkige wijze wordt benadrukt. Koningin stemt in. Sein uw mening.’

Dat laatste lieten Logemann en van Mook na — de zaak was geenszins

spoedeisend.

! Tekst: av, p. 120—21.  ? Vermoedelijk sloeg dat op de 7 december-toespraak van
de koningin.



