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Twee weken lang, van 9 tot 24 september, heeft Logemann in Camp
Columbia vertoefd - op 29 september was hij in Londen terug.

Wat kwam in die twee weken tussen van Mook en hem ter sprake?
Hun onderling contact kan slechts gekenmerkt zijn geweest door grote
hartelijkheid: de twee die elkaar terugzagen, hadden als oprichters van
de Stuw-groep behoord tot een even kleine als eenzame minderheid die
naar het oordeel van de meeste Nederlanders en Indische Nederlanders
getuigd had van een irreëel, ja gevaarlijk idealisme - nu was de een
minister van overzeese gebiedsdelen, de ander luitenant-gouverneur-
generaal. Alle reden is er om te veronderstellen dat zij het in hun
gesprekken volledig eens bleken te zijn, speciaalook op het punt dat de
term 'Nederlands-Indië' uit de tijd was en door 'Indonesië' moest wor-
den vervangen.' Hun beraad vond voorts zijn neerslag in drie stukken
welke Logemann opstelde: een kort memorandum over het herstel van
het bedrijfsleven in Indië? (er stond o.m. in: 'Eis stellen van verplaatsing
directies naar Indië'), een langer over de verhouding tussen het burgerlijk
en het militair gezag" (van Mook, niet Helfrich, zou het hoofd zijn van
de gehele Nica-organisatie) en een, ook langer, over de wederopbouw
van het regeringsapparaat in Indië"; daarin werd voorgesteld dat de Raad

I Op 14 september zijn boven Batavia pamfletten afgeworpen, aangeduid als een
'Proclamatie' van 'het Gouvernement van Indonesië'. In die proclamatie, waarvan de
achterzijde de tekst in het Indonesisch weergaf, werd (zie afbeelding 98) 'politieke
samenwerking met de Japanners' 'strikt verboden'. Voorts stond er in: 'Alle politieke
instellingen van een gouvernementeel karakter en andere politieke verenigingen, in
het leven geroepen, gesteund of aangemoedigd door de Japanners, worden niet erkend
... Een ieder 'die voortgaat met samenwerking met de Japanners of hun handlangers
.. is een verrader van zijn volk en vaderland en een gevaar voor Indonesia Raya en

Moelid (een 'groet enluisterrijk Indonesië').
Wij nemen aan dat dat pamfletten zijn geweest die uit Balikpapan door Mitchells

van het t Bth. squadron zijn meegenomen en kunnen ons niet anders voorstellen dan
dat de proclamatie in Australië door van Maak met goedkeuring van Logemann is
opgesteld: Logemann moet zich daarbij bewust zijn geweest van het feit dat hij met
zijn goedkeuring ten aanzien van de term 'Indonesië', al was die al in de 7 december-
toespraak gebruikt, vooruitliep op een besluit dat nog door de regering moest worden
genomen. 2 Tekst: Ned=Indones. betrelde. 1945-1950, dl. I, p. lI8. 3 Tekst: a.v., p.
103 en vlg. 4 Tekst: a.v., p. 101 en vlg.
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