
LOGEMANN BIJ VAN MOOK

van Nederlands-Indië, de (Tijdelijke) Volksraad, het Hooggerechtshof'
en de Algemene Rekenkamer pas weer in leven zouden worden geroepen
als de militaire fase waarin alle bevoegdheden bij Mountbatten lagen,
ten einde was. Logemann en van Mook stelden overigens aan Schermer-
horn voor dat van Mook zich ten spoedigste, d.w.z. nog voor het einde
van die fase, weer in Batavia zou vestigen. Schermerhorn was het daar
geheel mee eens - de zaak werd met de Britse regering opgenomen en
deze had geen bezwaar.

Maar wat gebeurde in Batavia? In ruimer zin: hoe stond het er op Java
voor?

De eerste brieven van van der Plas, Abdoelkadir, van Straten en Spit
en het memorandum van Posthumus dat een bijlage bij Spits brief was,
waren op 20 september door een vliegtuig uit Batavia meegenomen - zij
bereikten van Mook pas drie dagen later. Onmiddellijk seinde hij er
Schermerhorn een samenvatting van.' Daaruit citeren wij:

'De invloed van Soekarno cum suis is groter dan werd verondersteld en neemt
door de onzekere toestand nog toe. Verzet is met name te verwachten van
sommige organisaties, zoals jeugdorganisaties en communisten; bovendien heeft
een aantal collaborateurs zich te sterk gebonden aan de zogenaamde Regering
Indonesia om nu terug te kunnen. Geleidelijk komen de loyale Indonesiërs van
betekenis in gevaar .

. . . De landing te Batavia is thans op 4 oktober vastgesteld ... Dat de z.g.
Republiek Indonesië bij de landing onmiddellijk wordt gevangen genomen, is
van zeer groot belang, omdat opsluiting der leidende personen en machtsvertoon
de beweging grotendeels haar kracht zalontnemen. Met het oog hierop en mede
door het vertrouwelijk ontvangen bericht dat Mountbatten van plan is zeer
voorzichtig op te treden om een tweede Griekenland te voorkomen, baart het
achterwege blijven van een besluit betreffende mijn 28/3 I van Kandy zorg' -

daarmee bedoelde van Mook het uit Ceylon verzonden telegram waaruit
aan de regering gebleken was dat Mountbatten had geweigerd bij de lan-
ding te Batavia op eigen gezag de Republiek te verbieden, een punt dat hij
aan de Britse Chiefs of Staff en zijn adviseur Dening aan het Foreign Office had

• W~ hebben in ons vorige deel vermeld dat toen in '44 in een kamp te Bandoeng
van mannelijke geïnterneerden werd gevergd dat zij op het vliegveld Andir startbanen
zouden aanleggen, de geïnterneerde president van het Hooggerechtshof het standpunt
innam dat de Japanners daar het recht toe hadden; de naam van de betrokkene hebben
wij aangegeven als mr. J. Elshout. Dit is een betreurenswaardige vergissing geweest
- het betrof hier prof. mr. dr. M. A. G. Harthoorn. 2 Tekst: Ned.i-Indones. belrekk.
1945-1950, dL I, p. I56-57.

625


