
NA JAPANS CAPITULATIE

voorgelegd. Van Maak stelde nu voor dat bij de Labour-regering zou wor-
den aangedrongen op 'een krachtig optreden na landing. Bij de landing',
aldus het slot van zijn telegram, 'zal ik zelf tegenwoordig zijn.'

Hier reeds merken wij op dat die landing niet plaatsgevonden heeft
op 4 oktober maar dat Mountbatten er in geslaagd is, haar zes dagen te
vervroegen - een klein contingent landde op 28, een iets groter op 29
september en van Mook was toen nog niet gearriveerd.

Voordien was veel gebeurd: in Batavia, in Australië, in Singapore.

De (Cumberland' voor Batavia II

Van der Plas, van Straten, Spit en Posthumus hadden alle vier in de eerste
stukken die zij van Mook deden toekomen, op militair ingrijpen tegen
de Republiek aangedrongen, maar Abdoelkadir had in zijn brief van 18
september aan van Mook niets van dien aard geschreven. Hij vertrok die
dag voor een bezoek aan Semarang - vooral in laatstgenoemde stad werd
hij getroffen door de agitatie die van Indonesische jongeren uitging,
trouwens: hij passeerde tweemaal Midden-Java waar overal de rood-
witte vlag hing. 'Soekarno kan de krachten niet de baas die hij heeft
ontketend', schreef hij op 24 september, toen hij weer in Batavia was
teruggekeerd, aan van Mook. I Voorts: 'Soweet dat hij thans een verloren
spel speelt.' Maar hij voegde daaraan toe: 'Ik denk dat het niet wijs is om
de rood-witte vlag te verbieden ... Of wij het willen of niet, het is de
realiteit: rood-wit is het symbool geworden, waarmede men ook zijn
nationaliteit wenst te tonen ... Ik ben er vast van overtuigd dat er bloed
zal vloeien indien rood-witte vlaggen worden neergehaald.' Er waren,
waarschuwde hij, Indonesiërs die die vlag nog niet gehesen hadden louter
en alleen omdat men ben tot het hijsen had willen dwingen. Zijn zeven
broers, 'die allen de Ke/lpei-gevangenis hebben meegemaakt', hadden
hem gezegd: 'Indien deze dwang niet bestaat, zullen wij deze rood-witte
vlag willen hijsen.' Was niet een andere oplossing mogelijk, nl. een aparte
vlag voor Indië: een verticale oranje-baan met daarnaast horizontaal het
rood en het wit?

Het Japans militair bestuur had, zoals bleek, de grote manifcstatie
toegelaten die op 19 september op het Ikada-plein plaatsvond. Men kan
dat zien als een blijk van welwillendheid jegens de 'jongere broer'. Een
nieuw blijk van dien aard volgde. Generaal Nagano, beseffend dat een

I Tekst van zijn brief: a.v., p. 157-58.
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